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Ook goedemorgen, het is 11.30uur. Dat is toch geen tijd om wakker te worden. Nou ja, het zal
de jetlag wel zijn. We hebben voor vandaag geen plannen, het is zondag. Niet dat Hongkong
dicht is of slaapt, want bruisen doet het op ieder uur van de dag. Het weer is goed, dus pakken
we lekker de fiets, om naar het strand te gaan. Dit gedeelte van HK heeft een centrum, pier en
een strand. Die fietsen hier, zijn net als de mensen. Veel te klein, dus ik voel me net een reus
op een kinderfiets. Ik heb nog net geen zijwieltjes. Ik heb gelukkig wel een mandje voorop,
zodat ik met net Eliot van ET voel. We crossen over de paden en genieten van het groen om
ons heen. Na 10 minuten fietsen zijn we al bij het strand. We zien allemaal mensen die tot hun
knieën in het water staan. Ze staan er met een schepje en een emmertje, niet echt de plek om
zandkastelen te maken, toch. Met mijn camera stier ik op iedereen af, wat bent u aan het doen?
Wat blijkt, ze zoeken mosselen, oesters en garnalen. Ook daar kennen ze ep en vloed, dus als
het water laag is kunnen ze zoeken naar eten. Het klinkt alsof ze geen eten hebben, dat is
zeker niet zo, ze vinden het leuk om te doen. Ze maken een dansje als ze een grote mossel
hebben gevonden. Zo vraag ik aan iedereen wat is de vangst van de dag? Op de boulevard,
staan allemaal bbq, deze zijn gewoon openbaaar. Iedereen mag er gebruik van maken en daar
wordt gretig gebruik van gemaakt. Van al dat gezoek krijgen wij ook wel trek. Zo gaan we op
zoek naar het duurste restaurant, want het budget kan niet op. Wij naar de 7 eleven om een
broodje te halen, en wat te drinken. Lekker op de kade zitten en smullen maar. De zon brandt
op onze teren huidjes. Ilja voelt zich niet zo lekker, beetje hoofdpijn en beroerd. We gaan
gewoon lekker terug, zodat je even kan rusten. Zelf ben ik met mijn filmpjes bezig geweest en
gezellig even met Karen gesproken. Zij heeft bijna iedere week, mensen over de vloer. Knap
hoor, iedere keer moet je je afvragen watvoor gekken je nu hebt. Deze week staan er 2 gekke
Hollanders voor de deur, die gratis bij je willen slapen. Je kan merken dat ze het leuk vind, ze is
erg vriendelijk en behulpzaam. De 1e avond wilde ze al het eten betalen in het restaurant. Laten
we daar maar even afspraken over maken, op een subtiele manier is dat overlegd. Ilja is
inmiddels gelukkig helemaal opgeknapt. Het avondmaal is bij de Chinees, deze is gelokaliseerd
vlakbij de pier en aan het strand.

  

De ober is de kok en de serveerster zit achter de computer, waarschijnlijk net als de rest van de
wereld Candy crush te spelen. Met grote vlammen gaat de kok tekeer, het moet heet zijn, het
moet heet zijn roept de kok. Als het maar te eten is, roepen wij terug. Het was mals en de tofu
zoals we nooit hebben gegeten, heerlijk. De avond was gezellig en de verhalen gingen over en
weer. Een mooie afsluiter van een rustig dagje HK.
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