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 5september 2013: remco

    

Daar zijn we dan in Yangshou, eindelijk uit die stinkende bus. Zodra we uitstappen wordt Ilja al
weer belaagd door de hotelboy's die wat willen verkopen. Wij zijn de goedkoopste, nee wij en
zo gaat het hier in Azië. Ze spreken ze geen woord Engels maar nu wel. Iemand biedt een goed
offer, laten we gaan kijken. Via Triposo had Ilja een top hotel gezien voor een mooie prijs (
vanaf een tientje ). We worden met de taxi gebracht, die we zelf moeten betalen. Het is in het
centrum, maar niet in de hoofdstraat. Natuurlijk is het stil, want het is pas 06.30uur, goed
argument om te verkopen. De kamer ziet er goed uit, 2 bedden, waarvan 1 grote 2 persoon en
een 1 persoon bed. Een grote badkamer met wc, douche ( heet water ). Een tv en een airco,
wat willen we dan nog meer. Een goede prijs natuurlijk, wij kei hard onderhandelen. We betalen
iets minder dan een tientje per nacht, maar dan moeten we wel voor een week boeken. De deal
is rond, nu de kamer uit want wij willen slapen. Zo'n goede nachtrust hebben we ook weer niet
gehad. Na een poosje komt die jongen koffie brengen met lokale cake. Wij vragen wat zijn
naam is, Robert antwoord hij. Ik begin te lachen, dat kan niet, jij heet wu wo of ping maar geen
Robert. Na uitgebreid te hebben gelachen, moet we tot de zaken komen. Hij heeft nog
interessante excusies aan te bieden. 4 excursies, naar een oud dorp van meer dan 1000 jaar,
een fietstocht, nationaal park waar de boom staat van de film Avatar en we maken een
boottocht. De prijs was veel te hoog, na een killing onderhandeling hebben we de man een poot
uitgerukt. Later blijkt dat we natuurlijk teveel hebben betaald, maar liefst 10 euries. Zijn
argument was, dat wij alleen maar kwaliteit krijgen. We begonnen gelijk met de boottocht door
de rivier. We sprongen op de motor, Ilja voorop ik achterop en Robert achter het stuur. Daar
zitten we weer als sardientjes op een motor. Dit was ook onze 1e indruk van het dorp
Yangshou. Het is super, druk met verkeer, de huizen zijn allemaal van steen. Met de look van
het Chinese wat we willen zien. Die mooie daken, met dakpannen, half afgerond enz. Overal
zijn winkels, waar van alles te koop is, wat precies moeten we nog uitvinden. Die uithangborden
ik ben er gek op. Al snel komen we aan bij de haven, oke haven, iets wat er op lijkt. Allemaal
boten van bamboe met een motor. Bamboe, nee het is plastic, weg romantiek. Op deze vlot zijn
bakjes gezet waar je met zijn 2e naast elkaar kan zitten. Wij krijgen alleen kwaliteit, dus zitten
we naast elkaar en alleen op dit stuk vlot. Het water is helder van de rivier, al snel zit ik weer te
denken aan mijn onderwater camera die ik ook bij met heb. Er zwemt veel vis en een
aalscholver, later ook 2 koeien die genieten van het heerlijke water. De uitzichten zijn prachtig,
de bergen zijn hoog, smal en groen. Het geeft een mooi plaatje, jammer dat de zon niet schijnt.
Nu regent het en de bergen zijn omringt met mist. Geeft wel een heel mooi plaatje, beetje
duister is het wel. De boor slaat tijdens de rit 3 keer af, we drijven dan ook iets af, maar dat is
geen probleem. We kunnen goed zwemmen, de rivier is ondiep dus we maken ons geen
zorgen. Ik moest wel een beetje lachen en moest denken aan kwaliteit. We hebben er later
niets van gezegd, wij hebben de tijd van ons leven en maken ons niet druk. De foto's laten meer
zien bij dit verhaal. Na de rit zijn we wat boodschappen gaan doen en wat gaan eten. Volgens
Robert zit verder op een leuke tent. Wij naar binnen, alles in het Chinees. Krijgen we een
blaadje onder onze neus met een Engelse tekst, dit was dus de kaart. We nemen allebei nasi,
Ilja met ei en ik met vlees. Ik ben geen rijst eter, maar tot nu toe ga ik zeker niet klagen. Ook
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hier weer, het is lekker, het is goed te nassen en dat voor 3,00 euro met drinken. Dat is nog
eens lunchen. We renden tussen de regen druppels naar huis, met een tussenstop voor water.
In ons hotel hebben we heerlijk rustig aan gedaan, Ilja heeft zelf een paar uur geslapen. Nu
moeten we ons opmaken voor het avond eten, iedereen ziet er zo netjes uit. Wij strak in back
packers pak naar de restaurant. Een aantal restaurants, waar je gewoon kan zitten en lokaal
kan eten. Wij zoeken altijd een plek waar de lokale zelf ook zitten. Nu moet je niet denken aan
een restaurant als van der valk. Nee, gewoon een garage met een wok in het midden, er
kunnen 10 mensen zitten, maar dan zit je wel bij elkaar op schoot. Wij bestellen op ons beste
Chinees, die en die. Nou dat verstaat toch iedereen. Zitten we daar lekker te eten, wordt er
geroepen vanuit een auto, de man roept, 2 schnitzels met patat, beetje mayo en ketjap. Wat
blijkt die gasten roepen gewoon en krijgen hun eten als een Mac drive. Wij moesten er om
lachen, het was echt echt komisch.

    

{jcomments on}  
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