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 3 oktober 2013: ilja

  

 Het is feest vandaag! Als echte leidenaar moet je dat vieren toch. Gelukkig is het ook feest in
Katmandu, men viert het feest van de Vishna een of andere godin. Maar vandaarg is het ook
regeldag. Dat moet je zo af en toe inbouwen als je in de stad bent. Zo gaan we op zoek naar
een nieuwe lonely planet van Nepal, moeten we pinnen en jawel de grote kapperdag is ook
aangebroken. Tussendoor eten en een planning maken voor de komende dagen. Ja, ja we
hebben het er maar druk mee jongens. En we zouden wat rustdagen inbouwen.... Tibet heeft er
aardig ingehakt en we zijn natuurlijk ook geen 20 meer, willen we wel maar ja realiteit is anders.

  

Lonely planet is opdracht 1, gelukkig zitten we in thamel, de backpackerswijk van kathmandu,
dus bijna op iedere hoek van de straat wel een boekwinkel. De sport is om zo goedkoop
mogelijk uit te komen. We lopen wat winkeltjes in en bij 1 van de winkeltjes kunnen we onze
china lonely planet inruilen. We krijgen er maar liefst 300 rupees voor! Klinkt veel maar is in
feite € 2,25. De lonely planets zijn eigenlijk de enige dingen die redelijk normaal geprijsd zijn, de
rest is echt spotgoedkoop. Zeker als je nog outdoorspulen nodig hebt kun je voor heel weinig,
veel namaakspulen kopen. Ook t-shirts, schoenen, souvenirs, kleding en sjawls zijn voor een
paar euries verkrijgbaar. Het pinnen gaat zowaar ook voorspoedig, bij de eerste de beste
automaat kunnen we 35000 rupees pinnen, het maximale!

  

Dan moeten we op zoek gaan naar een kapper, gisteren had remco al z'n oog laten vallen op
een piepklein winkeltje waar vader en zoon aan het knippen waren. De zaak was ongeveer 1 bij
4 meter en als je aan de kaptafel zat konden ze maar netaan om je heen lopen. Remco schoof
mij deze keer als eerste naar voor, ik mocht bij de vader, de ouwe, hij wilde bij de zoon. Op
hoop van zegen dan maar! Ik vind dit altijd heel spannend. De ouwe knipt een par keer met z'n
schaar voordat hij 'm in mijn lokken zet. Hij doet heel voorzichtig en trilt een beetje. Oh nee,
toch geen parkinson!!!

  

Remco staat het geheel op de film vast te leggen en de ouwe is vast net zo nerveus als ik.
Zodra remco zich omkeert gaat het beter. In de spiegels bekijk ik z'n verrichtingen en het gaat
volgens mij best goed. Ik word behoorlijk gekortwiekt en krijg daarna een heel bijzondere hoofd
en nekmassage. En passant wordt mijn nek nog even losgekraakt. Remco kijkt verschrikt, hij
moet nog! Het eindresultaat mag er best zijn. Goed gedaan ouwe! Pfff, gelukkig maar! Nu moet
Remco. Hij schuift naar de achterkant van de winkel en propt zich op de stoel. Zoonlief gaat wat
hardhandiger aan de slag. Knip, knip, knip,knip, met vaardige slagen wordt er weer model
gebracht in remco zijn coupe. Lekker kort. Ook hij krijgt de bijzondere hoofd en nekmassage
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maar het kraken van zijn nek wil niet lukken. Een rib uit ons lijf als we moeten afrekenen. Totaal
€ 6,- met zijn tweetjes. Niet slecht!

  

Nou kappers uit nederland, jullie hebben het niet slecht!  
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