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Geen wekker vandaag, is dat niet even lekker, dat betekend uitslapen tot 7.00uur.

  

Wij zitten nog steeds een beetje met de tijd verschil die we vanuit Tibet hebben gekregen. Het
zijn maar 2 uurtjes en toch merk je het. Er staat niets verplicht op het programma, dus beginnen
met foto's en films uitzoeken. Daarna krijgen we een lekker ontbijtje met een heerlijk kopje
koffie. De rest van de ochtend vermaken we ons met de foto's en filmpjes. Na een paar uur
bezig zijn beginnen we het zat te worden en gaan eens een kijkje buiten nemen. Tenslotte
moeten we lunchen, we gaan naar de pizzeria die heerlijke pizza's maakt en heerlijke koffie. We
maken een plan en een route voor de middag. We wandelen eerst naar de secret garden,
staatje in en straatje uit. Deze kant van Kathmandu hadden we nog niet gezien. Het ziet er
allemaal het zelfde uit maar dan net even anders. Er zijn altijd winkeltjes te zien, restaurantjes,
fietsen met fruitmanden, kleine karretjes met eetwaar wat ze graag verkopen. Brommers, auto's
en fietsers die je rakelings voorbij sjezen, alles wat beweegt maakt ook veel lawaai, het straat
beeld is weer compleet. Wij arriveren bij de tuinen, die er gezellig en knus uitzien, veel bankjes
waar verliefde stelletjes zitten. Prieeltjes met tafeltjes waar je een lekker kopje thee kan drinken.
Er lopen een soort eekhoorntjes die uitgebreid de aandacht van ons krijgen. Verder is het niet
bijzonder maar wel leuk. Het plan is om naar de monkey tempel te wandelen, maar al snel
kregen we door, dat het iets te ver was. We houden een taxi aan, die ons 350 kiki's ( 2,25 )
vraagt voor een ritje van 10 minuten. Wij dingen af tot 300 en zijn blij dat we dat hele stuk niet
hoeven te lopen en wij maar denken dat het vlakbij is. Vooraan de voet van de tempel, zitten
mensen met verkoopwaar en hier en daar een bedelaar. Een grote trap staat ons te wachten
om de tempel te zien. Ook langs de trap zijn mensen met verkoopwaar en wij zien een mooi
beeld. Als je even kijkt, zitten ze er bovenop. Wat kost dat beeld, 3500 kiki's, te duur vinden wij.
Eigenlijk hadden wij geen zin om te kopen, maar na een stevige onderhandeling kregen wij het
beeld voor 2000,00 kiki's ( 15 euro ). we lopen ( strompelen ) verder naar boven en de aapjes
liepen over de reling of slingerde in de bomen. Het was een mooi gezicht, eenmaal aan de top
zijn er meerdere apen.

  

De tempel ziet er groot uit en chaotisch door de winkeltjes die vooral, maskers en bronzen
beeldjes verkopen. Hier en daar ligt of zit een bedelaar, maar na een uurtje hier rond te lopen
besloten we om maar weer terug te gaan naar ons hotel. Een taxi bracht ons weg, die eerst een
belachelijke prijs vroeg. We crossen door de straten weer terug naar het hotel. In de avond, zijn
we nog een langs de shoarma boer gegaan, wat niet zo lekker was als bij ons, maar best te
nassen. Na een dag van weinig belevenissen, toch weer vroeg het mandje in.
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