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Vandaag wordt een hele interessante dag voor jullie. Wij hebben vandaag namelijk een dagje
niets doen gepland. Een mens moet de batterij ook even opladen dus dat gaan we doen. Hoe
ziet een gemiddelde dag niets doen er bij ons uit? Uitslapen tot 8.00 uur, heerlijk lang ;-). Na
een verfrissende douche aan het ontbijt. Op het gemakje want we hebben toch niets te doen.
Tijdens het ontbijt raken we aan de praat met 2 dames. 1 van hen is nederlands en ook voor
lange tijd op reis, de ander komt uit jakarta en heeft 2 weken vakantie in nepal. Ze hebben
elkaar ontmoet tijdens de trekking. Ja, dezelfde trekking die wij ook straks gaan doen. De
Nederlandse loopt wat stijfjes en dat schijnt het resultaat te zijn van 5 dagen zwoegen. Oeps, er
staat ons dus nog wat te wachten. Nou ja no pain no gain, zeggen ze dus..... We zien het wel!
We kletsen gezellig over china, Tibet en over reizen in het algemeen. Dat doe je meestal als je
andere reizigers ontmoet. Een uurtje later gaan we naar onze kamer terug. Nu begint het harde
niets doen.......... Er moeten films geproduceerd en geupload worden, fotos moeten uitgezocht
en geupload worden, we lopen achter met verhalen schrijven dus ook daar moet aan gewerkt
worden, er moeten vluchten geboekt worden, van Kathmandu naar sri lanka, van sri lanka naar
Kuala lumpur en van kuala lumpur naar laos. Visa moeten aangevraagd worden, hotels
geboekt. Tussen de bedrijven door moet er gegeten worden, de was gedaan, even gebeld
worden met het thuisfront, whatsapp bijhouden, een post zetten op facebook en reageren op
andere posts, mensen succes wensen met hun drukke werkzaamheden en..... oh ja, we moeten
ook even niets doen. Maar eerst even gaan lunchen. We lopen de boulevard op. Nu moet je je
voorstellen dat dit geen Costa del dol boulevard is. Wat dan wel? Nou lees maar even mee. We
lopen de stoffige straat naar beneden vanuit ons hotel. We slaan af naar rechts en lopen langs
de weg. Uitzicht hebben we op het meer, de bergen en de bossen aan de ene kant, de andere
kant zijn restaurantjes, winkeltjes met kleding, outdoorspul, supermarktjes, en hotels. Overal
wordt namaste geroepen, wat hallo betekent. Je bent ieders vriend en allemaal willen ze je wat
verkopen. De straat is ruim een kilometer lang en op de stoepen lopen koeien, geiten en af en
toe een hond. Ook mensen natuurlijk! De sfeer is gemoedelijk en er zijn hier beduidend meer
toeristen dan we ergens anders hebben gezien. Voor de trekking wil ik eigenlijk nog een extra
afritsbroek kopen en we lopen een winkeltje in. Daar vind ik wel iets geschikts. Na 2
exemplaren gepast te hebben in het "pashokje" annex woonkamer achter de winkel belsuiten
we tot aankoop. Nu begint het grote onderhandelspel. Remco en ik zijn ingespeeld op elkaar en
remco heeft de man al een beetje opgewarmd met wat geintjes. De keiharde verkoper begint
met 2500 roepies. Ik roep ohhhhhh en Remco zegt tegen de man, you know what ohhhhh
means? De man kijkt onschuldig. Remco legt uit dat dit in vrouwentaal betekent no way! De
man vraagt wat onze beste prijs is. Remco zegt, dat wil je niet weten..... De man wil het wel
weten en remco zegt 1200 roepies. De man kijkt verschrikt, ik zei het je nog! Vervolgens krijgen
we een korting van 200 roepies. Ik roep ahhhhhh. Remco legt uit dat in vrouwentaal dit betekent
je doet je best maar nog niet hard genoeg. Vervolgens zeg ik tegen de man, we hebben 1800
roepies te besteden en meer niet. De man kijkt bedenkelijk en geeft zijn uiterste prijs op 2000
roepies.er valt niets meer af te dingen dus besluiten we de broek te kopen. (€15 voor een north
face broek). Remco trekt met groots gebaar zijn portemonnee, komt erachter dat hij geld is
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vergeten erin te doen en dat we slechts een schamele 1750 roepies erin hebben zitten. Oeps!
Nou ja dan moeten we morgen maar terugkomen zeggen we. De man wil ons niet laten gaan
en geeft de broek mee, wel met de belofte dat we morgen het restant komen betalen..... Wat
een vertrouwen! Ken je het gezegde een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen........
Nou wij wel! We lopen verder druk pratend over wat ons net is gebeurd en komen tot de
conclusie dat we nog het een en ander nodig hebben aan water, snacks etc. We lopen de
supermarkt in en gaan uitgebreid shoppen. We staan bij de kassa en Remco trekt weer met
groots gebaar zijn portemonnee en.... Je raadt het al. Oeps. Nou onze hersens waren in ieder
geval in de niets doen stand

  

Dat lukt na het avondeten, we trakteren onszelf weer op een lekkere steak, althans remco en
vallen neer op ons bedje om even een filmpje op te zetten op de laptop. Harry potter verschijnt
op het beeld en na een heel kwartier kijken vallen onze ogen dicht. Lekker een dagje niets
gedaan...........
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