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Gelukkig hoeven we voor de verandering niet vroeg uit bed. We kunnen op ons gemak ontbijten
want we moeten wachten op 2 Australische dames die van het vliegveld gehaald moeten
worden. We zullen gezamenlijk de trekking gaan doen. Om half 10 arriveert ons busje met
Sabin en de 2 dames. Ze zitten nog half suf in de auto want ze hadden niet zoveel slaap gehad.
Ze blijken te wonen in de Verenigde Arabische emiraten en geven daar natuurkunde op een
school. De 1 komt inderdaad uit Australië, de ander uit Ierland. Ze hebben 1 week vakantie die
ze in nepal gaan doorbrengen, 1 dag Kathmandu, 5 dagen trekking vanuit Pokhara, een vlucht
over de Mount Everest en dan weer naar huis. Het lijken wel Chinezen die in 1 week heel
Europa aandoen! We hebben een rit van anderhalf uur voor de boeg waarin we kunnen
kennismaken, slapen etc. Etc. De weg is bij tijd en wijlen erg slecht maar overal valt het wel
mee en we zijn blij als we onze benen kunnen strekken na anderhalf uur. We hebben allebei
een rugzak van ongeveer 6 kg om, onze wandelstokken bij ons en een mooie afritsbroek aan.
Het lijkt wel net echt! De dames lopen op gympies, met joggingbroek aan en halve winterjas.
Ook hebben ze beiden een slaapzak bij zich. De vergunningen worden gecontroleerd en we
gaan op weg. We wandelen een pad op en weer naar beneden en alles valt tot nu toe erg mee.
We lopen door dorpjes waar kinderen aan het gokken zijn met een soort dobbelspelletje. Sabin,
onze gids, gokt een keertje mee en verliest. Dan gaat het pad flink stijgen en krijgen we het wat
moeilijker. We moeten af en toe even op adem komen, dat is niet erg want dan kun je gelijk van
de mooie uitzichten genieten. We lopen tussen de groene bergen, zien rijstterassen,
watervallen en leuke authentieke huisjes. Onderweg kun je van alles kopen en elk uur zijn er
wel restaurants en lodges te vinden. Na een uurtje krijgen we trek en gaan we lunchen. Lekker
rijst, geen vlees heeft Sabin ons geadviseerd. Men kan alles hier niet echt goed conserveren en
veel mensen worden ziek. Jammer rem,  dat wordt 5 dagen geen vlees dus! De dames zijn
beiden bang van honden en natuurlijk kruipt er 1 onder onze tafel. Het beest doet echt niets
maar de dames zijn panisch. Wij offeren onszelf dus maar op om bij de hond te gaan zitten
zodat zij aan de andere kant kunnen plaatsnemen. Het eten is goed te nassen en de pauze is
meer dan welkom. Nadat iedereen weer klaar is om te gaan, zetten we tempo naar onze
eindbestemming. Vandaag is het maar een uurtje of 4 lopen en bezweet komen we aan op
plaats van bestemming. Het is een lodge/theehuis met prima kamers en gezamenlijke warme
douche. Iedereen lust wel een warme douche en de dames willen wel graag even een tukkie
doen. Wat kan je opknappen van zo'n lekkere douche zeg en we gaan nog even aan tafel zitten
om wat verhalen te schrijven. Vlak voor het diner gaan we met z'n vijven nog een
kaartspelletjes doen om de tijd te verdrijven. Het diner arriveert en het smaakt allemaal wel
best. Niemand heeft daarna nog zin om wat te ondernemen en we kruipen lekker vroeg onder
de wol. Het is best frisjes dus erg vinden we dat allemaal niet. Zachtjes begint het te
regenen........
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