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06.00 uurr, tringgggggggg de wekker gaat WTF, dat zijn toch geen tijden om op te staan!
Helaas, onze dromen worden wreed verstoord door het genadeloze geluid van de telefoon en
alarmklok van het duikhorloge. Hevig protesteren mijn ogen tegen het felle lamplicht. Dan
bedenken we dat we gaan duiken vandaag en zijn we klaar wakker. Gisteren hebben we wat
cornflakes en melk gekocht en wat banaantjes om in ieder geval de magen wat te vullen. We
maken ons klaar en gaan op pad naar rainbow divers. We willen hier mogelijk terugkomen om
een 3 maands leer/werktraject in te gaan in maart als het ons bevalt. Gisteren zijn we al heel
vriendelijk ontvangen dus de eerste punten zijn al gescoord. We komen aan bij de bar en
langzaamaan druppelen de eerste gasten binnen. Gelukkig is het een Internationale groep en
geen afspiegeling van de toeristen die hier in nha Trang verblijven (namelijk voor 90% russen).
Met de bus worden we naar de haven gereden en onderweg worden nog een stuk of 15 deense
meiden opgepikt, die hun open watercursus aan het doen zijn. Het is een volle bak! We worden
ingeladen in de boot en krijgen een zwemvest aan. Dit is voornamelijk bedoeld om de haven uit
te varen, daarna mag ie weer af. Op de boot is het 1 en al bedrijvigheid. Er zijn zo'n 10 man aan
instructeurs/divemasters aanwezig die ervoor zorgen dat iedereen z'n equipment krijgt. Normaal
gesproken pas je je spullen in de winkel en is alles aanwezig op de boot. Hier niet.... Hier krijg
je je spullen op de boot en pas je ter plekke. Ze maken gebruik van goede Mares spullen en
alles ziet er keurig uit. We krijgen een 3 mm longsuit aan wat waarschijnlijk aan de koude kant
zal zijn met een watertemperatuur van 22 graden. Remco chartert er een exira pak bij en heeft
dus een soort dubbel 3 mm. Zodra iedereen van kleding is voorzien wordt de groepsindeling
bekend gemaakt en duiken wij met 2 mensen uit alaska. 2 leuke knullen die net hun brevet
hebben gehaald en zo snel mogelijk 40 duiken op hun naam willen hebben. Na 45 minuten
varen komen we aan bij de duikstek devis beach. Er liggen al 2 boten klaar en wij mogen als
derde aanschuiven. Nou dat belooft wat!

We maken ons klaar voor de duik en zodra we in het water springen is het brrrrrrr. Dat voelt
koud! Tja, in nederland zal het nu een graadje of 6/7 of minder zijn en dus echt koud, maar dan
ben je er ook op gekleed met een droogpak met een wolletje eronder. Nou ja, we zien wel.
Zodra we afdalen zien we al dat dit niet alleen qua kou een hollandse duik gaat worden........
Het zicht is bagger, een tot 2 meter kunnen we vooruitkijken. Het onderwaterleven moet je dus
zoeken, maar tegelijkertijd moet je ook de groep goed in de gaten houden om elkaar niet kwijt
te raken. Na 30 minuten hebben we het flink koud en moeten we ook plassen, nu duiken we
nog een kwartier door en nog nooit waren we zo blij om weer naar boven te gaan! Geen tweede
duik zeggen we tegen elkaar. Aan boord is het kleumen en bibberen en ik besluit me maar
gelijk om te kleden. 2 koppen warme koffie en een trui zijn nodig om weer een beetje op
temperatuur te komen. Zo'n beroerde duik schept wel een leuke band tussen de duikers en we
raken aan de praat met 2 brazilianen, een duitse, de 2 duikers uit alaska en 2 nederlanders.
Bijna iedereen houdt het voor gezien na duik 1 en we doen ons tegoed aan de overheerlijke
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vietnamese cakes, fruit en koffie, terwijl we lekker kletsen over duiken, vakantie, waardeloze
banen etc. De tijd vliegt en voor we het weten zijn we alweer bijna in de haven. Met de duitse
en de 2 Nederlanders spreken we af om te gaan lunchen bij een indiaas restaurant. Er wordt
nog even gelogd in de bar, nagesproken over de duiken en dan gaan we eten. Nu ben ik
inmiddels al een grote fan van indiaas eten geworden maar moet remco nog wat overtuigd
worden. Gelukkig was dit een uitstekend restaurant en raakt remco ook wat meer overtuigd. We
wisselen even wat adressen uit en de nederlanders beloven om in nederland nog een keer met
ons te gaan duiken. Ze wonen in utrecht dus misschien zien we ze nog eens terug bij divepost!
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