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17 januari 2014, Remco: 

  

Good Morning Vietnam, wij zijn vrolijk vandaag daar ligt het niet aan, jammer dat het regent.

  

Ondanks de regen gaan we toch lekker op pad, net als de rest van Nha Trang. Paraplu's mee
en gaan, je moet wel oppassen met de plu's, want de mensen komen op borst hoogte en de
plu's op gezicht hoogte. Al zigzaggend wandelen we door de stad, met 1 doel, treinkaartjes
kopen. Altijd een sport om zelf de kaartjes te kopen, als het te doen is. Nha Trang is een drukke
stad, de brommers rijden overal, evenals de bussen en auto's. Het is ook een Russische stad,
luxe in overvloed, zelf zijn de uithangborden geschreven in het Russisch. Er is ook een directe
vlucht vanuit Rusland naar Nha Trang, het walhalla voor de russen, om in te kopen. Dat doet er
zeker niet voor onder dat het geen Vietnam is, er lopen nog steeds veel meer Vietnamezen dan
wat voor buitenlander ook. Het beeld wat wij hebben van Vietnam is hier niet terug te vinden (
behalve de mensen ). De straten zijn mooi geasfalteerd, de stoepen zijn brede gladde stoepen.
Behalve dat de stoepen vol staan, met rekken van kleding en brommers die gewoon
geparkeerd staan, omdat het normaal is. Net als oversteken is een sport in Azië, zo ook hier,
gewoon lopen en alles gaat om je heen, behalve auto's en bussen die zijn de baas.

  

Ook het strand is prachtig, een brede strook zand en een mooie zee om in te zwemmen.
Behalve vandaag, de golven staan hoog, zodat de golven schuimend over het strand heen
spoelen. De regen houdt zo nu en dan op en dan komt de zon zich weer laten zien. Regen in
Azië is toch vaak van korte duur, na een goede bui klaart het vaak behoorlijk op. De plu's
kunnen weer opgeborgen worden en het gevaar voor de prikkende plu's is weg. Nu is er alleen
nog gevaar van het verkeer. De Russen liggen weer lang en breed op het strand, in 1e instantie
verklaren wij ze voor gek. Maar als de zon weer gaat schijnen, zijn de Russen toch zo gek niet
om daar op de strand bedden te gaan liggen. We wandelen verder om ons doel te bereiken. Het
is toch iets verder dan we denken, we wandelen al een uur en we zijn nog niet bij het
treinstation. Om de minuut hoor je een bel van de Riksja's die ons graag mee willen nemen
naar de plaats van bestemming, net als de taxi's en de tuktuks. Wij horen het niet meer en
kijken niet eens meer om, het getoeter en gebel valt in het niet bij het gewone getoeter van al
het verkeer wat voorbij schiet. We lopen verkeerd, de verkeerde straat of rotonde, gelukkig
hebben we de map en lopen nu in de getto van Nha Trang. Wij zijn uit de Russische stad en
zien het normale leven van de Vietnamezen. Ineens lopen we over het spoor, we volgen het
spoor en komen terecht waar we de tickets kunnen kopen. Ook wee zoiets bizars gewoon over
het spoor lopen, er wonen zelfs mensen langs het spoor op een afstand van 1 meter. De
treintickets zijn zo gekocht, de nachttrein hardseat's
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2e klasse. Hardseat's betekent dat je met 6 in een hokje wordt gestopt, als sardientjes in een
treintje.

  

We weten de weg terug en lopen in 1 keer naar het hotel.          
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