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Na 3 dagen Hoi An plakken we er nog een dagje Hue achteraan in het midden van Vietnam.
We verruilen het pitoreske dorpje voor een megastad met veel historie en cultuur. Men zegt dat
1 dag voldoende is dus dat is dan ook onze planning. Via ons hotel hebben we de bus geregeld
die ons om 13.30 uur komt ophalen. Tot onze verassing is het een open tour slaapbus. We
hoeven slechts 4 uur te reizen en kunnen dus languit in onze coconnetjes liggen. In de bus
zitten ook mensen die 18 uur naar hanoi moeten reizen. Moeten we toch even niet aan denken.
Buiten het feit dat er elke week wel ongelukken zijn met sleeperbussen in de nacht, kiezen we
ook voor een stukje comfort om vanaf hue te gaan vliegen. Onze veiligheid gaat toch voorop.
Maar voor een uurtje of 4 in zo'n slaapbus is het best uit te houden. Het landschap van mooie
groene rijstterrassen en bergen trekt aan ons voorbij terwijl we doezelen in onze stoelen.
Wanneer we hue binnenrijden bevinden we ons weer in een megastad met miljoenen inwoners
en dito brommers. Een hele tegenstelling tot Hoi An. De bus stopt midden in de stad en via mijn
app kan ik zien dat we niet ver van het hotel zitten waar we graag willen slapen. Bij het naar
buitengaan word je natuurlijk bestormd door allerlei mannetjes die een hotel of wat anders
willen slijten. Volhardend zeggen we nee en kijken welke kant we op moeten gaan. 1 van de
mannetjes vraagt waar we naar toe moeten om ons de weg te wijzen. In eerste instantie denk je
dan, die wil ook weer wat van ons. Maar deze keer was het echt om ons te helpen.hij vertelt ons
dat het 2 straten verder is en we gaan aan de wandel. manoeuvrerend tussen het verkeer lopen
we een redelijk klein steegje in, waar we 2 hotels zien die we hebben uitgezocht. We lopen
binnen bij onze eerste keuze (ngoc binh hotel) en worden uiterst vriendelijk ontvangen. De man
heeft nog een hele mooie kamer op de 3e verdieping, helemaal boven en dus lekker rustig. We
wagen het er op en nemen gelijk alle bepakking mee. De man heeft gelijk en we lopen een
enorme kamer met 2 2 persoonsbedden in. Tv op de kamer, koelkast, airco (hoewel met deze
temepraturen is dat niet echt nodig) en een hete douche (bad). Prima besluiten we, voor $ 10
incl. Ontbijt kunnen we dit niet laten schieten. In vergelijking met andere landen waar we tot nu
toe zijn geweest steekt de vietnamees qua vriendelijkheid en gastvrijheid er wel met kop en
schouders bovenuit. Ze begrijpen heel goed dat als je klanten tevreden zijn er ook weer meer
business te halen valt. Bij het inchecken krijgen we meteen een kaart van de stad, een route
met bezienswaardigheden, de optie om dit georganiseerd te doen of zelf. Totaal geen druk
wordt er uitgevoerd om iets te boeken. Dat is erg prettig! We zeggen de man dat we vanavond
even kijken wat we gaan doen en dat hem zsm laten weten. Om de hoek van het hotel zit
Nina's cafe, waar we de innerlijke mens goed kunnen verzorgen. We besluiten lekker een
brommer te gaan huren en dan op onszelf de omgeving te gaan verkennen.
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