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Vandaag is onze laatste volle dag in het drukke hanoi. Na alle rust  van Halong bay zijn we
weer terug in de drukte. We zijn terug gegaan naar ons eerste hotel maar hebben nu de
standaard kamer gekregen die aanmerkelijk kleiner is dan de deluxe versie. Maar ach je slaapt
er alleen. De kamer ligt wel aan de achterkant van het gebouw, waardoor het er iets rustiger is.
Alleen als er een aantal giegelende dames 's ochtends vroeg de trap aflopen en zich gedragen
alsof het 11 uur is, is het gedaan met onze slaap. We staan dan ook maar op en vragen om ons
ontbijt op bed. De gebruikelijke sterke koffie met baguette met ei wordt geserveerd en al snel
ligt ons bed vol met kruimels. We kleden ons aan en gaan op pad. We besluiten de stad wat te
voet te gaan verkennen. We hebben net 3 dagen gezeten op een boot, dus een beetje
beweging kan gaan kwaad. We lopen door de inmiddels bekende straatjes maar er is toch wat
veranderd. In aanloop op 31 januari, het TET nieuwjaar wordt alles dichtgebouwd met nog meer
kraampjes met snoepgoed, speelgoed en decoraties. Het manouvreren dor het verkeer is nog
lastiger en er zijn geregeld verkeersopstoppingen. Maar het lukt ons om onze wijk uit te komen
en de Franse wijk in te gaan, daar is het gelukkig wat rustiger. Hier kunnen we wat meer
genieten van de mooie architectuur, de leuke kleine winkeltjes en de mensen op straat. We
lopen door totdat we de gevangenis hebben gevonden. Volgens Dave en tara een must see.
Dus betalen we de entree en nemen er een kijkje. Het is best een luguber iets en je ziet hoe de
gevangenen geketend hebben gezeten op een stenen ondergrond. Zelfs staat er een guillotine
en een mand waar de hoofden in konden vallen. Maar al met al een bijzonder interessant
bezoek en zeker de moeite waard. Het geeft een stuk achtergrondinfomatie over de
Vietnamese oorlog en de Franse invloeden daarin. Na de gevangenis lopen we naar het
leninpark. Op zich is dit niet bijzonder in vergelijk met het hoan kiempark, maar in de vijver zit
enorm veel vis en het is leuk om te zien hoe soms een school vis wordt opgejaagd door een
roofvis en boven water springt. Dan zijn we het zat. We hebben inmiddels er een paar uur
wandelen opzitten en willen terug naar het hotel. We willen geen geld meer wisselen en zijn
eigenlijk aan het einde van ons budget. Een taxi zou fijn zijn, maar een kopje koffie ook wel. We
moeten kiezen.... We besluiten te gaan lopen en zien hoe ver we komen. Uiteindelijk komen we
te voet aan bij ons hotel, zonder koffie te hebben gedronken..... Het is onze laatste avond en we
hebben Dave en Tara uitgenodigd om samen met ons bij het lokale eettentje te komen eten. Ze
twijfelen aanvankelijk, maar ook zij zijn aan het einde van hun budget en dus geeft dat de
doorslag. We spreken af bij ons hotel, zodat zij morgen weten waar ze naartoe kunnen komen
om gezamenlijk een taxi te nemen naar de luchthaven. We lopen naar het eetgebeuren toe en
er is alleen nog een plekje vlak voor de grote wokpannen. De nemen plaats, 4 grote
westerlingen aan een ieniemienie tafeltje met ieniemieniestoeltjes. Het is geen gezicht, maar
het eten smaakt wederom verrukkelijk en we hebben een leuke tijd. Na de maaltijd gaan we op
zoek naar de nachtmarkt, zij willen graag nog wat souvenirs inkopen. Maar helaas de
machtmarkt is blijkbaar alleen in het weekend en dus nemen we maar een lokaal biertje als
afzakkertje en afscheid. Bijzonder dat je voor 18 cent een biertje kan kopen. Remco trakteert, ja
zo kan ik het ook, want Dave had gisteren betaald. Zo kunnen we toch van ons laatste geld nog
een rondje geven. Het was weer een heerlijke dag zo!
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