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Na 3 dagen geen internet en telefoon verlangen we toch weer naar wat bewoonde wereld en
gaan we dit paradijsje weer verlaten. We willen naar phonsavan en volgens onze lonely planet
kan dat vanuit nongkiew. De boot vertrekt om 09.00 uur en we eten nog snel even een ontbijtje.
We nemen weer afscheid van dr. Joy en zijn vrouw en lopen met volle bepakking naar de pier.
Daar staat Hans al te wachten. Remco koopt de boottickets en we lopen de trap af. Onderaan
staan een heleboel mensen te wachten, dit blijken de marktmensen te zijn van gisteren. Alle
tassen met koopwaar staan er ook. De eerste 2 boten die aankomen worden dan ook gevuld
met lokale bevolking. De 3e boot wordt half gevuld met lokalen en dan mogen wij er ook bij. Het
is een overdekte longtail boot waarbij je zowat op de bodem van de boot moet gaan zitten. Nu
is dat bij jonge, kleine Aziaten geen probleem maar bij lange, iets oudere westerlingen wel! We
zitten behoorlijk opgepropt met de knieen in de nek en aan alle kanten hoor je het gekraak van
botten die niet mee willen werken. Maar, dan zit uiteindelijk iedereen. Hans wil graag vooraan
zitten omdat ie dan even kan gaan staan bij een opening in het dak. Nou dat heeft ie geweten.
Zijn mooie plek was het vangnet voor opspattend water en windhozen. Lekker beschut zat ik
dus achter grote hans. Het is fris en truien, sokken en jassen worden tevoorschijn gehaald. De
rit duurt deze keer maar 45 minuten, we gaan stroomafwaarts. Zoals bij de heenweg moeten we
weer overstappen in een tuktuk om naar het busstation te gaan. Daar aangekomen proberen
we bustickets te regelen naar phonsavan. Grote consternatie want er rijdt geen bus naar
phonsavan. Wel naar sam neua of naar luang prabang en van daaruit kun je wel naar
phonsavan. Nou ik heb het toch gelezen! Nou hoog en laag springen helpt niet dus we kunnen
kiezen of terug naar LP of naar sam neua, wat ruim 13 uur rijden is. We kiezen voor het eerste.
Hans en Dineke hebben we ondertussen al uitgezwaaid, zij gaan naar LP en hebben direct de
bus gepakt. Onze besluiteloosheid moet nu ten einde komen want er zijn naar maar een paar
plaatsen voor de lokale bus. We geven er een klap op en gaan terug naar LP. De tassen
worden op een stokoude minivan gehesen en samen met 4 andere toeristen, 8 lokale mensen
en een heleboel zakken rijst gaan we op pad. Het was de bedoeling dat we met 4 westerlingen
op de achterbank gingen zitten, nou...... Dat ging niet lukken dus. Ik zit op een halve stoel
ervoor, met mijn voorpassagier bijna op mijn schoot. Tussen mijn benen mijn tas en wat zakken
rijst. Gelukkig is het maar 5 uur rijden! Het is wel gezellig met de andere toeristen, 2 duitse
dames, een portugese man en een francaise. De bus rijdt ongeveer 20 km per uur en bij elke
kuil in de weg verliest ie wel wat. Het is gewoonweg lachwekkend dat zo'n busje nog passagiers
mag vervoeren. Het is in ieder geval wel gezellig met alle toeristen onder elkaar. Als we aan
komen in LP besluiten we dan ook met z'n allen in hetzelfde hostel te gaan slapen. De
portugees, Duarte had een adresje gekregen via iemand uit Muang ngoi en we zouden daar
voor € 6 kunnen slapen. We worden gedropt in het centrum en gelukkig is het hostel om de
hoek. Ze hebben nog een paar kamers, de kamer die wij zouden krijgen rook wat muffig en we
zeiden dat we die kamer liever niet hadden, nu was er ook nog een kamer boven. Deze was
een stuk beter dus besloten we die te nemen. De dames namen de stinkkamer en de portugees
en francaise de kleine kamer. €6 bleek toch iets te weinig te zijn, dat was de prijs voor
laotianen. Maar met €7 namen we ook wel genoegen, we blijven tenslotte maar 1 nachtje. Die
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avond gaan we gezamenlijk eten op de avondmarkt. Voor € 1 een bord rijst met groenten, voor
nog eens € 3 een vis en kipfilet erbij en voor € 1 een grote fles bier. Zo kun je lekker smullen
voor weinig. De vis en kip worden ter plekke klaar gemaakt, alleen onstanpt het vuur aan de
aandacht van de marktvrouw en ineens staat de halve kraam in de fik. Gelukkig wordt het snel
uitgestampt en gedoofd waardoor we verder konden gaan met ons luxe diner. Na het eten
nemen we afscheid van onze medepasagiers en lopen nog een rondje waarbij we de taiwanese
dames weer tegenkomen. Zij gaan morgen ook naar phonsavan en hebben buskaartjes
gekocht voor € 13 pp. Nu hebben wij gehoord dat de bustickets maar € 9,50 kosten als je ze bij
het busstation koopt, dus dat gaan we morgenochtend vroeg dan maar doen, vlak voor vertrek. 
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