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6 december 2013, Remco:

  

Niet alleen de mensen zijn altijd vroeg wakker, nee de haan spant weer de kroon. Uit volle borst
worden we wakker ge-kukeleku't ( met de na druk op ku't ) gaan we er aan gewend raken of
nooit. Vandaag werden we er weer wakker van, dus nog steeds geen gewenning. De eigenaar
is altijd vrolijk, zo ook vandaag. Na een goedemorgen wensen, had hij een Joke voor ons, een
verrassing voegde hij eraan toe. Een Joke als ontbijt, een grap? Nee niet een grap zoals Mr.
Bean, maar Joke. Omdat zijn Engels erg slecht is, begrepen wij de Joke pas toen er Joke op
tafel werd geserveerd. Joke is een typisch Loa ontbijt. Rijst wat klaar gemaakt is als rijstepap,
met kip en wat specerijen.

  

Een hartig hapje, dat best lekker naar binnen gleed, of het lekker was, houden we even terzijde.
Het dorpje Kong lo staat bekend om de Kong lo Cave, een grot waar je met de boot doorheen
moet varen. De grot is 7 km lang en aan het eind is een Oase te zien, wij laten ons graag
verrassen. De wandeling naar de grot is 1km door het dorp. Dit dorpje is zich aardig aan het
ontwikkelen, wat te zien is aan de hostels die er gebouwd worden. De lokale mensen met een
stukje extra land, bouwen ook allemaal een Guest house met 3 a 4 kamers. Dat betekent dat je
volgend jaar hier alleen maar toeristen ziet, die zie je nu ook, maar niet zoveel. Bij de grot,
moeten we eerst betalen om binnen te komen, nu zijn we in het park. In het park staat weer een
loket om met de boot mee te mogen. Er zitten wel 20 lokale mensen te wachten om ons te
mogen varen, wij zijn voor nu de enige toeristen die er zijn. 1 jonge knul loopt met ons mee naar
de boten, wij schatten hem een jaar of 14. Voordat we in de grot waren, stonden we al in een
oase, een meertje met blauw water waar gezwommen mag worden. Het strand was wit met
mooie palm bomen, voor ons al een oase. We gaan de grot in en daar liggen zeker wel 20
boten klaar om mee te varen. De jongen zoekt een boot, gemaakt van 3 planken en moet eerst
flink hozen, die boten zijn allemaal zo lek als een mandje. Er wordt een grote zware motor
achter geplaatst en wij mogen plaats nemen. De bootman, was een volwassen man en de
jonge knul zit voorop, wij nemen plaats in het midden en we varen in de grot. Het is er
pikkedonker, gelukkig is iedereen voorzien van lampen, naar mate we dieper de grot in kwamen
werd het wat kouder. In de grot is er ook een gedeelte waar je even kan lopen, speciale lichten
verlichten de stalagmieten en tieten op een speciale manier. Het is een enorme grot en erg
bijzonder om er zo in te varen en lopen. Aan het eind is er zoals beloofd een oase, we worden
gedropt en krijgen 5 minuten de tijd. Er staan ( hoe kan het ook anders ) wat stalletjes, waar
mensen wat te drinken of eten verkopen.  Een dame die aan het weven is, en een hut waar je
wat kan Chillen. Blijkbaar zijn er meer toeristen, het zijn er niet veel, maar hier komen wij ze
tegen. Wij mogen weer terug de grot in, het is een hele kunst om door die grot te varen. Met
een kleine zaklamp als verlichting moet de bootman door bochten en ondiepe stukken. Soms
moeten we even uitstappen omdat het water te ondiep is. Eenmaal weer aan het eind, zijn we
weer terug bij het begin, waar gezwommen mag worden. Het weer is goed hier, maar om te
gaan zwemmen net even te koud. Ook is de wind zijn best aan het doen, om zich te laten zien.
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Het waait ineens hard, voor ons een reden om weer terug te gaan naar ons Guest house.
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