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Gisteravond laat hebben we nog besloten om pakse weer achter ons te gaan laten. Dus geen
loop gaan maken of zipline experience op het bolaven plateau maar we willen even wat
rustdagen inbouwen op de 4000 eilanden. Onze nieuwe reisvriend Bernardus gaat ook naar
don Khong, hij gaat alleen met de bus, dus we gaan elkaar vast weer op het kleine eiland
tegenkomen. We worden bij ons guesthouse met een minivan opgepikt en het is een uurtje of 3
rijden hiervandaan. Een korte reisdag deze keer. We zijn de lange busreizen wel een klein
beetje zat nu. De busrit verloopt redelijk aangenaam en dan moeten we nog een korte
ferryovertocht maken. Don khong is een eiland van 18 km bij 8 km en ligt aan de mekong rivier.
Het eiland is dus klein en het dorp waar we aankomen is gemoedelijk. We moeten nog op zoek
gaan naar een slaapplaats maar ik herken een naam van een guesthouse die ik ergens in een
lonely planet had gezien, dichtbij de pier. We nemen een kijkje bij ratana guesthouse en vinden
de kamer aangenaam. Voor een € 10 per nacht hebben we zachte bedden, een leuk balkon
met uitzicht op de rivier, airco, een schone badkamer met warme douche en een ruime kamer.
Beslissing valt snel, we gaan niet eens verder kijken en droppen de tassen. Personeel is niet
heel vriendelijk maar goed, daar hebben we ook verder weinig mee te maken. We installeren
ons en zien ineens bernardus buiten lopen, op zoek naar een slaapplaats. We roepen hem en
hij besluit de kamer naast ons te nemen. We gaan even een rondje lopen in het dorp en
bekijken nog even wat andere guesthouses en hotels. We hebben een goede keuze gemaakt
maar er zijn ook andere opties voor dezelfde prijs verkrijgbaar die vergelijkbaar zijn. We lopen
even naar de touristeninformatie om te kijken wat er zoal te doen is hier. We kijken wat rond en
een jongeman begint wat te vertellen en onze vragen te beantwoorden. Dan ineens is zijn
aandacht volledig gericht op een ouder echtpaar dat binnen komt lopen. We vangen flarden van
het gesprek op dat hij met hen voert en het gaat over een portomonnee die hij in het water heeft
laten vallen, blijkbaar met geld van de toeristen erin. Nu probeert hij weer geld van de mensen
af te troggelen. We bekijken hem eens goed en komen tot de conclusie dat dit zaakje
waarschijnlijk stinkt! Het echtpaar lijkt goedgelovig en stelt zelf voor wat geld in te zamelen. We
lopen weg omdat we ons er niet mee willen bemoeien. Wij gaan in geen enkel geval zaken hier
doen! Het dorp bestaat uit een ca. 1 km lange zandweg met kuilen met aan weerszijden
guesthouses en restaurantjes. Daartussen wat winkeltjes en een tent waar je scooters en
fietsen kunt huren. De mensen zijn OK maar niet buitengewoon vriendelijk. Er is 1 restaurant,
Pon's, waar je lekker kunt eten en waar ook de bediening aardig is. Daar zijn we dan ook de
meeste tijd te vinden samen met bernardus. We denken een dag of 2 hier te blijven, maar we
hebben niet heel veel geld meer op zak en weten niet of we uitkomen anders. Gelukkig blijkt er,
ondanks tegenstrijdige info, toch een atm op het eiland te zijn. Morgen willen we een scooter
huren, dan kunnen we gelijk wel even weer een beetje bijpinnen hopelijk.
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