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14 december 2013, Remco: 

  

Het leven begint gewoon om 5uur s'morgens en wij moeten er gewoon aan geloven. De hanen,
honden en mensen gaan als een dolle te keer. In plaats van midden in een stad te slapen, waar
veel herrie is, hebben we in een dorp andere harde geluiden. Na een lekkere warme douche,
inpakken gaan we naar onze stamkroeg waar ook een ontbijtje voor ons klaar staat. Vandaag
gaan we naar een ander eiland, we gaan naar Don Khone. Stipt 8 uur staan we klaar om te
vertrekken, iets over achten gaan we ook naar het andere eiland. We varen met de stroom mee
en zien dat er veel gebouwd wordt. Vooral bruggen, we varen nu over en langs de grens lijn van
Cambodja. Een brug van Laos naar Cambobja is nog in aanbouw en een oude spoorlijnbrug is
gesloopt. In de rivier zien we betonnen palen, wij denken dat dit de grens lijn is van deze
landen. We zigzaggen van de ene grens naar de ander, maar goed dat we niet iedere keer een
stempel moeten halen. We varen met een uitgehakte boomstam naar Don Khone, lekker rustig
met de stroom mee en de motor staat zachtjes aan. Iedereen geniet van deze bootrit, we
maken foto's, film en genieten weer verder. Na 1,5uur varen zien we de dorpjes Don Khone en
Don Det, wij gaan naar Don Khone. Deze keer worden we niet opgewacht door mensen met
een guest house. Wij besluiten om de spullen op 1 plek te laten liggen, 1 blijft bij de spullen en
gaat op zoek naar een kamer. Bernardus is ook weer van de party en gaat met Ilja op zoek naar
een kamer. Ze vinden een leuk stulpje op het water, een woonboot, 70 dollar is boven het
budget. Na een minuut of 10 komen ze terug en hebben iets leuks gevonden. We pakken de
spullen en wandelen naar het guesthouse. Aan de rivier gelegen, met hangmatten voor de deur,
netjes schoon, warme douche, wat willen we nog meer. We checken in en gaan fietsen huren,
wat een makkelijke manier is om het eiland te bezichtigen. Bij het weg fietsen, valt mijn ketting
eraf na 100 meter, ik terug en kreeg zonder problemen een ander mee. We blijven hier 2
nachten en vertrekken overmorgen naar Cambodja. We gaan dus op zoek naar bustickets, we
komen er achter dat de tickets wel erg duur zijn hier. Op het andere eiland waren ze nog 15
dollar en hier 23 dollar. Omdat we toch een fiets hebben besluiten we om naar het andere
eiland te fietsen. Gelukkig hebben ze hier een brug tussen gebouwd, dus steken we de brug
over naar Don Det. Don Det is een dorpje dat iets commerciëler is dan Don Khone, meer guest
houses en alles wat dichter op elkaar. Helaas ook hier zijn de bustickets 23 tot 26 dollar.
Hadden we ze nou maar in Don Kong gekocht gisteren, daar waren ze 15 dollar. Het was de rit
zeker waard. We fietsen door kuilen, zacht en hard modder, langs rijstvelden en huisjes van
hout. De fietsen zijn K.T, wij reuzen op een kinderfiets. Mijn knieën komen bijna tegen het stuur
aan, met 1 versnelling die ook nog eens heel zwaar is. Gelukkig zijn hier geen bergen. De rest
van de middag, genieten we van de hangmat en kijken naar de zonsondergang. De avond
hebben we een gezellig avond met onze zuiderbuur Bernardus. Na het eten, zetten we een
filmpje op en gaan vroeg weer slapen.  
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