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Donderdag  AYutthaya

Goedemorgen! Na een goede nachtrust in het goede hotel is de dag weer begonnen. Deze dag
start weer met een hoop fun. Remco heeft een leuk filmpje gemaakt voor Richard ;) ! Na een
goed ontbijt met Richard , Remco,Ilja, Marja , Jolanda en ikzelf naar de massagesalon. Guido,
Daniël , Carolien en Carola bleven in het hotel om een beetje bij te komen.Mr T stond netjes op
tijd klaar en heeft de massage geregeld ( wat zal het worden ) Ilja had al op diverse site
gekeken ;) ze liep de hele ochtend al met een glimlach. Remco en Ilja hadden gisteravond al
een 20 seconde opwarming gehad. Mr T bracht de groep weg naar de Spa voor de massage,
als ik voor mijzelf mag spreken was de massage super we hebben allemaal de olie massage
genomen. Iedereen zag er na afloop lekker ontspannen uit en we hadden geen spijt van de
massage. Jol had zo haar eigen momentje ;). We zouden nog tempels gaan bezoeken maar
daar was geen tijd meer voor omdat we voor 12.00 nog moesten uitchecken en we wouden
toch nog even snel douchen.

Nadat iedereen was uitgecheckt zijn we nog gaan lunchen we besloten dit in de Spa te doen.
Daar aangekomen lieten ze ons nog de kamers zien er was zelfs een kamer met een
bubbelbad. Het eten was er super dus geen spijt van deze keuze. Na de lunch heeft Mr T ons
afgezet bij het treinstation en afscheid genomen van hem ( echt een hele aardige gozer). Nadat
de trein tot stilstand was gekomen gingen we op zoek naar onze plek voor de reis naar Chang
Mai. Het voordeel van reizen met deze trein is dat je lekker kan lopen wanneer je wilt. Dit wordt
ook door iedereen van de groep gedaan zodat je gezellig met een ander kan praten. Tijdens de
reis lopen er genoeg Thaise mensen met eten en drinken rond. We hebben paar borden rijst
met omelet en soep besteld en iedereen had chips, koeken e.d gekocht bij 7eleven. Om 21.00
werden de zitplaatsen omgetoverd tot bedden en worden daarboven de bedden neergelaten.
Ook mochten we geoorloofd een bankje slopen.Beetje Spartaans maar we hadden dit toch niet
willen missen dit moet je gewoon een keer gedaan hebben en dit versterkt het groepsgevoel .
Hoe later het werd viel iedereen weer in slaap gezellig samen met de lokale dierentuin. Als men
dit ooit wil doen is het verstandig om iets warms mee te nemen want s'nachts is het rete koud.
Welterusten allemaal
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