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Het is zo leuk dat Caroline er is! Even weer Hollandse gezelligheid onder elkaar. We hebben
elkaar nog zo veel te vertellen. Het is vreemd maar het is gewoon of je de draad weer oppakt
na zoveel maanden. Net alsof of je nooit bent weggeweest. We besluiten het ontbijt bij het
resort van Caroline te nemen. De manager mr. Bond verwelkomd ons alsof we zijn eigen
gasten zijn. Deze jongeman werkt keihard, is heel voorkomend en straalt een en al
enthousiasme uit. Daarnaast heeft hij een uitstekend gevoel voor customer service, wat niet
veel Aziaten hebben. We laten ons het buffet uitstekend smaken en ondertussen kletsen we
heel wat af. We kunnen met de shuttlebus van het hotel naar het strand dus doen we dat, we
maken er een relaxdagje van, dachten we! We hebben deze ochtend ook nog even een
gesprek met shaun, de manager van scubadawgs om over onze toekomst te praten. We
dachten dat de shuttlebus ons zou droppen in lonely beach, waar de shop zit. Helaas was dit
niet het geval, we werden helemaal in het zuiden van het eiland gedropt. Omdat de bus weer
terugreed naar het resort besloten we maar terug te gaan en van daaruit een taxi te nemen
naar lonely beach. Caroline blijft op het strand en we spreken af om meteen na het gesprek
naar het strand te komen. Een uur of 12. Zo gezegd zo gedaan. We komen iets te vroeg aan en
lopen nog wat rond en gaan even voor elven naar de duikshop. Die is nog gesloten. We
wachten en wachten en wachten en om 11.10 is er nog niemand. We bellen met ons lokale
nummer naar shaun. Die zit in Cliff cottage en zat daar op ons te wachten. Sh.t dat was vlakbij
het strand waar caroline is gedropt. We nemen meteen een taxi terug, wat een zonde van de
tijd en het geld maar ach.... Shaun is nog druk bezig en we gaan even lekker zitten aan een
tafeltje met uitzicht op zee. Hij komt er een paar minuten later bijzitten. Hij begint te praten over
de duikschool, wij luisteren. Dan ineens steekt hij van wal over de problemen die hij heeft met
zijn partner die de 2e duikschool elders leidt. Wij luisteren weer. Hij vraagt ons min of meer om
advies over wat hij moet doen. Ofwel de partner uitkopen ofwel de school met verlies aan zijn
partner verkopen. Wij luisteren weer en stellen hem wat vragen over de partner en hoe hij het
e.e.a. Heeft geregeld in zijn contract. Als het ware houden we hem een spiegel voor en na ruim
een uur komt hij tot een conclusie. Het is net of dat ons advies was, maar hij kwam uiteindelijk
zelf tot een beslissing. Morgen gaat ie het regelen. Oh ja, we moeten het ook nog even over
jullie hebben.... Wij willen graag een opleiding doen tot staffinstructeur en hij kan ons dat
aanbieden, hij verteld het e.e.a. Over de coursedirector en de mogelijkheid om daarna les te
geven bij zijn school. Dat spreekt ons wel aan. Hij belooft ons een goed aanbod te doen als hij
zijn coursedirector heeft gesproken. Wij zullen hem even mailen en daarna contact zoeken voor
ons besluit. Inmiddels is het bijna 13.15 uur en voelen we ons schuldig tegenover caroline die
zich in haar eentje heeft moeten bermaken. We snellen naar het strand en struinen het hele
strand af op zoek naar caroline. Helaas vinden we haar niet.... Ze zal toch niet al terug zijn
gegaan. We lopen terug en zien dan ineens aan het begin Caroline zitten. We sorryen heel wat
af en leggen uit wat er gebeurt is, gelukkig heeft zij zich uitstekend vermaakt met een heerlijke
massage en een lunch. We besluiten om de shuttlebus van 14.00 uur weer terug te nemen naar
het resort. Caroline wil nog wat inkopen doen en wij moeten nog wat eten. We nemen een taxi
naar lonely beach, waar wij bij de kippie terecht komen en Caroline alvast wat rondloopt voor
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inkopen. Na een korte lunch gaan we nog even gezamenlijk shoppen en keren dan terug naar
het resort. We vermaken ons de rest van de middag bij het zwembad.  De avond gaan we
heerlijk dineren bij lazy republique, de tent waar we eerder hadden ontbeten. Het samenzijn
moet natuurlijk gevierd worden met wat wijn en bier, overheerlijk eten en een zalig dessert.
Moet je luisteren..... Dit is echt zoooooooo lekker..... Een chocolade cake, lekker knapperig en
warm van buiten met heerlijke warme vloeibare chocolade van binnen. Even zeggen we alledrie
niets.......we genieten van dit culinaire moment. Het was eigenlijk gewoon een perfecte afsluiter
voor de dag. 

De dag daarna hebben we eigenlijk niet heel veel bijzonders gedaan, natuurlijk het gebruikelijke
eten. Ook vandaag zijn we naar het strand gegaan, met de shuttlebus. Het verschil zat hem nu
in het feit dat we geen verplichtingen hebben en dus lekker kunnen relaxen. Terwijl Caroline
eerst even een massage neemt, gaan wij een kilometertje zwemmen. Daarna is remco ook toe
aan een massage ;-). We lunchen en kletsen wat en nemen daarna het busje terug. Dan is het
tijd voor een manicure en pedicure voor caroline en wij settelen ons bij het zwembad. We gaan
daarna lekker loungen bij lazy en besluiten daar ook weer te gaan dineren. En zo zit er weer
een heerlijke dag op.
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