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Voorpret. Bijna een jaar geleden ( half Maart 2013 ) zijn wij met onze Fellowship of the ring…….
Eh……. O nee, verkeerde verhaallijn, hahaha……. Dus met ons reisgezelschap terug gekomen
uit de Filipijnen.  Wie had ooit kunnen denken dat het zo gezellig is geweest. Alle
maal verschillende karakters maar de klik was er zeer zeker dus de plannen waren snel
gesmeed om een volgende bestemming op te zoeken. Enkele suggesties verder voorgesteld,
waaronder een geintje om naar een live aboard te gaan in Tenerife???
Uiteindelijk is het Thailand geworden. En zo geschiede het…. Nog meer voorpret.  De
Whattsapp groep is omgedoopt van de Filipijnen naar Thailand en draaide overuren.
Ik heb voor gein even gekeken hoeveel whattsapp berichten wij verzonden hebben op deze
groep maar incl de Filipijnen reis zijn dat er in “microsoft word” een kleine 545 pagina’s met in
totaal 102981 woorden!!!!!!!!
Het programma is opgesteld en Ilja en Remco hebben hier veel uren in gestoken. De bedoeling
is om eerst een paar dagen in Bangkok door te brengen, vandaar uit door te reizen naar de
Tijger Tempel. Er was een mogelijk alternatief, maar dit stuitte op hevige reactie binnen onze
whattsapp groep. Er waren namelijk enkele reisgenoten,  zal geen namen noemen ;-) die hier
heel graag naartoe wilden. Vanuit deze omgeving gaan we gezellig met een nachttrein naar
onze volgende bestemming zijnde Changmai waar wij de Golden Triangle tour zullen doen. Na
deze driedaagse tour met het vliegtuig naar Phuket. Daar in een 4 sterren hotel overnachten (
dit omdat ons initiële hotel niet meer beschikbaar was, Mooie upgrade dus ) om de volgende
dag op de boot te stappen richting de Similan Islands. Hier gaan we aan een mini live aboard
deelnemen. 5 dagen lang op een schip alle eilanden afvaren en enkele duiken per dag maken.
En alsof het programma dan nog niet lang genoeg heeft geduurd gaan we nog even een paar
daagjes relaxen in Phuket.
REIZEN IS ZWAAR WERK!!!!!!
Uiteindelijk is de complete reis toch nog enkele malen veranderd. Op dit moment hebben we
namelijk te maken met een licht onstabiele politieke situatie in het land. In Bangkok zijn er al
enkele weken demonstraties aan de gang. Laten we hopen dat wij hier niet al teveel last van
gaan krijgen!!!!! Nu is de reisorganisatie flexibel genoeg om ervoor te zorgen dat als Bangkok
niet veilig genoeg is wij door kunnen reizen naar een ander deel van Thailand.
Remco en Ilja hebben zoals jullie hierboven kunnen lezen natuurlijk heel veel voor ons gedaan,
maar spannen ook ons voor hun karretje. Ook wij moeten aan het werk!!!! Wat dachten jullie
van 2 complete duiksets die verdeeld moeten worden onder het resterende reisgezelschap. Wij
moeten dus allemaal minder bagage meenemen om hun duikspullen te vervoeren. hahaha.
Maar nee hoor.... het valt wel mee. Eenieder van ons pakt een specifiek onderdeel. Nu maar
hopen dat alles weer compleet uit de koffers komt als we in Bangkok aankomen.
De voorpret is is zoals jullie dan ook voorstellen zeer zeker goed genoten. Soms wel momenten
van honderden gemiste “uppies” ( zo noemen wij de whattsapp berichten ) en zeker in de latere
moment met het tijdsverschil waar Remco en Ilja mee te maken hebben in hun reis door Azië
zijn nog vele uren besteed aan de telefoon.
Daar Remco en Ilja reeds enkele maanden onderweg zijn en hun blog bijhouden leek het hun
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leuk om gedurende onze reis in Thailand eenieder van onze groep per dag een verslag op te
laten stellen.
De voorpret is dus bij deze HEEEEEEEEEL goed bevallen en ik kan niet wachten tot de reis
daadwerkelijk begint.
KOM MAAR OP!!!!!
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