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Maanden, weken, dagen hebben we uitgekeken naar dit moment. Verschillende gezellige
avondjes hebben we al gehad met veel voorpret, er werden zelfs hele pyamaparty's
georganiseerd! Na de afgelopen dagen veel inwerkstress en menig slapeloos nachtje kan ik
eindelijk een beetje ontspannen. We zitten met z'n allen in het vliegtuig, lekker bij elkaar zodat
we het hele vliegtuig op stelten kunnen zetten. Het blijft echter verdacht stil. Guido en Carola
hangen achter de buis, Luc en Jolanda doen een tukkie, Marja en Remco zitten interessant te
doen met hun Tv- scherm, Daniël krijgt voedsel en Carolien zit in een boek gedoken. En
ik.......... Nou maar ff een stukkie schrijven. Vanochtend werd ik om 05.00 uur wakker, meteen
vol opwinding over de komende reis. Nog ff proberen te slapen ilja! Helaas gaat niet lukken, dan
maar een bakkie gaan zetten. 7 uur te gaan nog! De vlucht verloopt soepeltjes, op een kleine
vertraging na geen problemen. Na ruim 12 uur vliegen komen we aan op Hong Kong, we
hebben niet veel overstaptijd en er moet natuurlijk gepiest, gevreten en gerookt worden
waardoor het lekker opschiet. Na een kleine anderhalf uur mogen we weer verder, we zitten
allemaal ver van elkaar deze keer maar dat had  ook voordelen...... We konden lekker languit
liggen waardoor we nog een klein beetje slaap konden pakken. De eerste passen werden
2eneen half uur later gezet op Cebu. Na wat gestuntel met onze ophaalchauffeur konden we
onze ogen uitkijken, wij voor de 2e keer, de rest van de club voor het eerst. Iedereen was gelijk
wakker. Nu nog even overvaren naar bohol. We konden ons de blindenmannen weer
herinneren in de wachtruimte, zij geven massage ( iets wat remco de vorige keer had gedaan)
en maken muziek. Nog even een overtocht met de Ferry van weesam van ruim 2 uur. Het weer
ziet er slecht uit, het hoost!!!!! Nou ja het is wel 30 graden dus wat zou het. Na aankomt bij de
haven lopen rem en ik even vooruit om onze chauffeur te laten weten dat we er aan komen.
Wat nou mensen die onze bagage sjouwen, niks hoor gewoon zelf pakezel spelen! Nu nog een
kleine 30 minuten met de bus, iedereen kijkt verwonderd naar buiten, Jolanda zegt, wat een
zooitje hier! Het is geen zooitje, er ligt namelijk geen afval langs de weg, wel zijn de huizen en
winkeltjes gemaakt van een combi van hout en golfplaten. De grote verassing kwam dan ook bij
aankomt in ons verblijf.....een prachtig resort waar we worden verwelkomd met een drankje. Na
een korte Check- in wordt onze bagage naar de hut gebracht. Nu is het echt vakantie! We
genieten van het prachtige uitzicht op het zwembad en de tropische omgeving. Alle camera's
worden meteen gepakt. De korte broeken en slippers worden in aanslag gebracht en we gaan
het duikgedeelte even inspecteren. Bij Seaquest divers worden we heel hartelijk ontvangen, je
voelt je echt speciaal. Na het nodige papierwerk is het tijd voor een hapje. We besluiten bij het
resort te gaan eten (oasis resort) en dat blijkt geen foute keus. Er staat een grote tafel op het
strand aan de zee en het eten is overheerlijk, iedereen zit volop te genieten! Pfffff wat een
dag........ Ik ben zo blij dat iedereen het fantastisch vind! Nu lekker gaan slapen.
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