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Remco is druk bezig met het monteren van de film voor samman en judith, onze gastheer en
vrouw, daarom neem ik vandaag even waar voor hem.

  

Vandaag staat ons weer een indrukwekkende dag te wachten. Vanmiddag zijn we uitgenodigd
om het tweede deel van de ceremonie bij te wonen. Het huis is nog vol met familie als we
beneden komen, maar business as usual krijgen we gewoon ons ontbijtje in de tuin. Beetje
ongemakkelijk voelen we ons daar wel onder. Na het ontbijt gaan we dan ook maar even op
pad. We willen graag wat spullen naar huis zenden en gaan langs het postkantoor. In nepal was
het erg duur maar hier valt het wel mee, ongeveer €37 voor een pakket van max. 10 kilo. Het
wordt dan wel per schip verstuurd, maar dat doet er niet toe voor ons. We komen aan bij het
postkantoor en Remco moet mee naar achter, dan komt ie weer terug en moet even wat tape
en inpakpapier halen bij het naastgelegen winkeltje. Hij komt weer terug en dan begint het grote
papierwerk. We moeten beschrijven wat er in het pakketje zit, nou eh..... Drugs, edelstenen,
geld en pornovideo's zegt remco. Oh nee, gewoon kleding, schoenen en wat souvenirs. Het
inpakpapier was te weinig en ik moet nog wat halen. Het pakket wordt keurig in geel papier
ingepakt, dichtgetaped en voorzien van een track and tracecode. We moeten betalen en na een
half uurtje zijn we klaar. We besluiten nog even langs de vismarkt te gaan en op het strand
schieten we ons scheel aan foto en film. Wat een kleurrijk schouwspel, vissersbootjes komen
aan land, netten worden leeggehaald, kinderen zijn aan het vissen in de zee, al met al kun je
hier wel  uren naar kijken. Maar we moeten terug naar huis. Om 11.30 uur komen we beneden,
inde woonkamer zitten een aantal monniken aan tafel. Eer zijn ook een aantal heel jonge
monniken bij, dit was het verzoek van samman, omdat zijn zoon ook nog heel jong was. Er vindt
een kleine herhaling plaats van gisteren, de oudste monnik zegt het gebed en de mensen
zeggen het na. Er wordt nog even wat gespeeched en dan is het etenstijd voor de monniken.
Iedereen helpt mee. Eerst wordt er water in kannen geschonken zodat de voeten van de
monikken gewassen kunnen worden en zij zelf hun handen kunnen wassen. Dan wordt er soep
opgediend. Daarna krijgt iedere monnik een bord. Verschillende mensen lopen langs de
monniken met borden vol met verschillend eten, ze scheppen op wanneer de monnik dat wil,
als hij iets niet wil houdt hij z'n hand boven z'n bord. De oom van samman zegt mij dat ik ook
langs kan gaan met eten en kan opscheppen. Nou daar voel ik me wat ongemakkelijk bij en zeg
dat ook. Hij dringt aan en ik sneak weg. Als de monniken gegeten hebben is het tijd voor
kadoos. Er worden verschillende pakketten met eten aan de monikken aangeboden en
wederom is het de bedoeling dat iedereen dit doet. Deze keer kom ik er niet onderuit en loop
langs om aan 1 van de monniken een pakket met eten aan te bieden, hij neemt het aan en
direct wordt het weer afgegeven en op tafel gezet. Ik struikel bijna over een kom met water bij
het teruglopen en voel me erg ongemakkelijk hierbij. Remco staat te grijnzen van oor tot oor.
Ja, jij hebt het makkelijk zo achter die camera! Het gebaar werd wel erg gewaardeerd wordt me
later verteld door 1 van de ooms van samman. Nou ja dat was dan wel fijn om te horen.

 1 / 2



De ceremonie deel 2

Geschreven door Remco & Ilja
donderdag 31 oktober 2013 13:42 - 

  

Dan gaan de monikken weg, bepakt en bezakt met allerlei giften. Hoe meer er gegeven wordt
hoe beter de overledene het krijgt in zijn volgende leven. Het is tijd voor de lunch voor de
gasten en wij. Wederom is er een heel buffet aangerukt en deze keer scheppen we ook maar
royaal op, om geen commentaar straks te krijgen. We genieten van het overheerlijke eten. Zelfs
remco geniet van de rijst. Het toetje bestaat uit een sappig stukje taart met yoghurt en honing.
Mmmmmm, jummie, Remco schept maar nog een keer op. Na de lunch druipt iedereen af en
wij gaan naar onze kamer. Remco moet aan de slag met de video en die moet morgen klaar
zijn. 
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