Zon, zee, zwembad
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Vandaag gunnen we onszelf even een dag rust. Echt rust dan. Omdat we een dag moeten
wachten op onze chauffeur en tour slapen we wat uit, ontbijten we op ons gemakje en jawel
Gaan we naar het zwembad. Via een review op agoda hadden we gelezen dat je voor 1000
rupies, dwz €6 pp gebruik kan maken van de faciliteiten van het hotel aan de overkant van de
straat. Zo gezegd zo gedaan. In onze backpack outfit lopen we het luxe hotel binnen en vragen
of we gebruik kunnen maken van het zwembad. Zowaar kon dat en na betaald te hebben lopen
we richting het strand alwaar het zwembad ook is. Er worden netjes 2 ligbedden met
handdoeken klaargezet voor ons en we voelen ons even backpacker af. Het zwembad is 50
meter lang en een graad of 28. Heeeeeeeeerlijk!!! Op het strand liggen een soort catamarans
met bruine zeilen. Natuurlijk worden we meteen aangesproken door een schipper of we niet
mee willen varen. Nu hebben we niet genoeg geld meegenomen dus zeggen we nee, maar
eigenlijk hadden we dat stiekum wel willen doen. We genieten met volle teugen van deze dag
rust. Naast ons ligt een stel Nederlanders die 13 dagen op vakantie zijn hier en aan hun laatste
dag bezig zijn. Ze zijn geloof ik wel een beetje jaloers op onze reis. Erg interessant voor jullie
werd het vandaag niet dus houden we het hierbij.




