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Vandaag gaan we weer afscheid nemen van ons luxe hotel in anuradhapura, na een
overheerlijk en veel te royaal ontbijt. De mensen waren erg vriendelijk hier, ondanks we een
heel scherpe prijs hebben betaald, als tegenprestatie hebben we een mooie review geschreven
op tripadvisor. Onderweg naar sigyria, onze eindbestemming, rijden we langs diverse tempels
en stupa's en ook ruines. Bij de allereerste stupa waar we stoppen zijn veel aapjes aanwezig.
Altijd leuk om te fotograferen en filmen. Er gebeurt veel dus camera's in de aanslag. Dan staat
er ineens en mannetjesaap voor ons met ontblote tanden. Uhhhhhh, dit is jouw terrein dus we
gaan wel weg hoor! We lopen achteruit terwijl hij ons volgt. Hij denkt vast dat we wat te eten
hebben voor hem. Nou dat hebben we net zelf opgegeten dus pech! Dan gaat hij ineens weer
weg en kunnen we verder. De volgende stop zijn de ruines van een ziekenhuis. Je kunt precies
zien hoe groot de kamers waren en er staat een soort tombe waarvan wij dachten dat het een
tombe was, maar het bleek een bad te zijn waar medicinale behandelingen werden gegeven.
Ach weer wat geleerd vandaag. We rijden verder naar een ruine van een stupa, ook daar lopen
veel aapjes rond en om eerlijk te zijn krijgen de aapjes meer aandacht van ons dan de ruines.
Vervolgens hebben we een lange weg te gaan naar sigyria. We checken in bij ons hotel green
palace hotel. Het hotel ligt in de middle of knowhere en palace is een groot woord voor het
hotel. De eerste kamer die we zien wordt afgekeurd, de tweede is goed genoeg. We installeren
ons en gaan nog even op pad. Maar eerst even eten hoor. We willen stoppen bij een eettentje
dat onze chauffeur niet kent en hij schiet in de stress. Nou je kan ons wat, we hebben honger
en willen hier wat eten dus..... Ik bestel een heerlijke club sandwich en Remco nasi. Het bleek
een gouden greep te zijn, het was niet al te duur en heerlijk. De chauffeur stelt daarna voor om
de alternatieve rock te gaan bekijken, van daaruit hebben we een mooi uitzicht op sigyria rock
en kunnen we kijken of we deze morgen willen gaan zien. We kopen kaartjes voor 200 rupees
en het begint ineens te regenen. We lopen de trap op naar een kleine tempel met een liggende
boedha om te schuilen. 2 hondjes houden ons gezelschap. Het blijft echter maar regenen dus
na een half uurtje besluiten we maar terug te gaan naar ons hotel. Daar vermaken we ons de
rest van de middag met wat schrijven en lezen. Die avond eten we bij het hotel, ik een
overheerlijke curry met rijst en remco wat patat met kip, hetgeen niet echt geslaagd was. We
gaan terug naar de kamer om nog wat te gaan lezen. Na een half uurtje loop ik nAr het raam
om even nAr buiten te kijken en schrik me het leplazarus. Op de grond ziet het zwart van de
insecten, torretjes, mieren, muggen en weet ik veel wat nog meer. Onder onze deur blijkt een
grote spleet te zitten waardoor het optocht was onze kamer in. Het komende halfuur zijn we
bezig om alles watkruipt  uit onze kamer te krijgen of om zeep te helpen. De wat te kleine
klamboes worden geinstalleerd en we gaan maar vroeg slapen, licht uit betekent minder
insecten namelijk. Maar echt lekker slapen doe ik niet. Overal hoor en voel ik beestjes om me
heen.........
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