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Ook hier in Sri Lanka hebben ze dronken mensen die om 1 uur  's nachts de muziek keihard
aanzetten en mee gaan lallen. Heerlijk hoor, denk je ergens tegen de jungle aan alleen wakker
te worden van junglegeluiden, dan ineens zit je rechtop in je bed van dronkemansgelal.
Gelukkig duurde dat maar een uurtje en konden we daarna rustig verder slapen..... Vanochtend
gelukkig wel junglegeluiden, want vanuit de woonkamer annex eetkamer annex keuken kijken
we uit op de jungle. Ik ga dan ook er eens rustig voor zitten en zie al snel wat aapjes over de
daken in de bomen klimmen. Wat een leuk uitzicht. Het ontbijt was ook deze keer weer
uitstekend verzorgd. Er zaten zelfs pannenkoekjes bij. Daarna even overleg met suppun, onze
chauffeur, en upali onze gastheer, over het programma van vandaag. We krijgen als aanrader
van beiden om de botanische tuinen te gaan bekijken, wij willen ook wel even de stad in en we
zouden graag een handycraft store willen bekijken. Nu regent het vaak 's middags dus is het
advies om eerst naar de botanische tuinen te gaan. Dus doen we dat ook braaf. Het blijkt een
enorm park te zijn waar je zeker een uur of 2 a 3 zoet kunt zijn. We zien de meest
vreemdsoortige bomen en kijken onze ogen uit. Het park wordt veel gebruikt door verliefde
stelletjes. Wat ons opvalt is dat m.n. De heren erg charmant aan het doen zijn, terwijl de dames
er allemaal erg chagrijnig bijzitten. Onze fantasie slaat op hol terwijl we samen leuke break up
stories verzinnen bij elk stelletje of juist een verse relatie waarbij de man nog veel moet
bewijzen. Wij hebben in ieder geval veel lol!! Na een tijdje lopen komen we in een gebied waar
veel herrie is, we kijken om ons heen waar die herrie vandaan komt en zien werkelijk
honderden gigantische vleermuizen in de bomen hangen. Direct komen de camara's te
voorschijn en gaan we op zoek naar mooie posities om te schieten. Vanuit de bosjes wordt er
hello geroepen en eerst besteden we daar geen aandacht aan, maar het hello wordt steeds
harder. Ik kijk geergerd op en zie een man met een groot mes in zijn handen staan. Hij zwaait
ermee in het rond. Wat is dat nu weer! Dan slaat hij ermee op de grond en wijst naar de
vleermuizen. Bij de eerste klap vliegen de vleermuizen uit de boom en kunnen we plaatjes
schieten van vliegende vleermuizen. De beesten hebben een doorsnee van wel een meter en
zijn prachtig. Hij blijft slaan totdat wij klaar zijn met filmen en fotograferen. Wat wel een beetje
jammer is, is dat daarna meteen die hand weer omhoog gaat en om geld wordt gevraagd. Er
wordt een jammerlijk verhaal bij verteld en een beetje met tegenzin trekt remco zijn
portomonnee. Na zo'n 2 en een half uur houden we het voor gezien.  Kuppun zet ons af in het
centrum van Kandy. Inmiddels hebben we flinke honger en we zien tot ons genoegen de
pizzahut om de hoek. We duiken naar binnen en bestellen een pizza voor 2. Lekker goedkoop
denken we.... Alleen bleek de pizza alleen al voor remco nog te klein te zijn en blijven onze
maagjes knorren. We gaan wel even onderweg een broodje scoren en dan zien we de KFC. We
kijken elkaar aan, nee he dat doen we niet, hmmmm de lucht van kip kruipt in onze neus en we
laten ons verleiden tot een fastfoodmiddagmaal. Met gevulde buikjes gaan we verder en het
centrum van Kandy blijkt niet heel erg leuk te zijn, het is ook nog eens gaan regenen. We
zoeken suppun op en vragen wat het plan verder is. Hij wil ons bij een edelstenenfabriek en
zijdefabriek langsbrengen maar daar hebben we weinig zin in. We vragen of hij misschien wat
handicraftfabrieken kent en hij brengt ons ernaartoe. Een erg interessant bezoek was dat!!! We
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kruigen een rondleiding door de fabriek, waarbij alle soorten hout die verwerkt worden worden
geshowd en uitgelegd. Er is een soort hout dat ze regenbooghout noemen. De reden waarom is
heel bijzonder. Van het hout wordt een poeder gevijld. Dit poeder krijgt in aanraking met water
een roze kleur, als je er een stuk ijzer in doet wordt het paars, met nog een paar handelingen
wordt het geel, bruin en rood. Deze kleuren gebruiken ze dus als natuurlijke kleuren om o.a.
Houten maskers te beschilderen. We krijgen verder een rondleiding door de showroom
beneden waara we ons vergapen aan heeeeeeel veeeeeel mooie dingen. Een olifant van
houtsnijwerk heeft onze belangstelling maar het ding is heel prijzig en we kunnen het toch niet
meenemen. Daarom nemen we maar een kaartje mee waar de website op staat, wellicht komt
dat wel als we weer thuis zijn.

  

We zijn het zat en vragen suppun ons om ons thuis te brengen, wat ie natuurlijk graag doet.
Daar aangekomen zien we dat we niet meer de enige gasten zijn. Er is een Franse dame
gearriveerd. We kletsen wat, nemen een pot thee erbij en besluiten om daarna gezamenlijk
naar de bakkerij te gaan om een broodje te halen. Broodje werd een hele maaltijd en na een
gezellige avond zoeken we weer ons mandje op.
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