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Na ruim 2 maanden droog te hebben gestaan mogen we vandaag eindelijk duiken! Ohhh wat
hebben we hier zin in. We staan bijtijds op, maar we hoeven pas om 09.00 uur op de duikschool
te zijn. We hebben een heel behoorlijk ontbijt en gaan dan op pad. We arriveren natuurlijk te
vroeg en zien hoe ze nog bezig zijn met het in elkaar zetten en repareren van hun materieel.
We kijken toe hoe ze bezig zijn en daarna een gigantisch ontbijt naar binnen werken. Dan
kunnen we onze spullen bij elkaar zoeken en het papierwerk doen. De duikschool heet
barracuda diving. Waar we gisteren nog heel interessant voor ze waren is dat vandaag toch
anders, de buit is binnen dus...... Er is nog 1 andere gast, een Rus. Ik probeer een gesprek aan
te knopen maar zijn engels komt niet verder dan hello dus dat is al snel over.

  

We gaan naar de duikstek thirala gala. Een diepe stek, waarbij het diepste punt op een meter of
50 ligt. Zover gaan we natuurlijk niet. We gaan met de kleine boot omdat de grote boot nog voor
onderhoud weg is. Het is een kleine 15 minuten varen en ergens midden op zee wordt een
anker uitgegooid. We worden geacht om langs het ankertouw af te dalen, want er staat een
stevige stroming. Zodra we allemaal in het water liggen gaan we naar beneden. Er staat
inderdaad een sterke stroming en we wapperen als vlaggetjes aan het touw. Beneden ons is
het een kwallenfeest. En dan geen kleintjes maar voor de kenners: de grootte van een
oorlogsschip. Ik houd stil en observeer. Het wordt slalommen om de kwallen heen naar
beneden. Hmmmmm, heb ik daar wel zin in? De divemaster en de Rus gaan gewoon naar
beneden waarbij de soms 3 meter lange tentakels hen raken, het touw zit er vol mee. Ik zie dat
het hen geen kwaad doe en ga voorzichtig naar beneden, alhoewel wel met flinke tegenzin.
Dan blijkt ook mijn inflatorslang te lekken en moet ik hem loskoppelen. Het vest met de mond
opblazen terwijl we op 35 meter diepte zijn en met sterke stroming is geen pretje. Ik heb me dus
wel eens beter gevoeld onder water. Het zicht is redelijk, een meter of 10 en hier beneden
hebben we gelukkig geen last meer van de kwallen. We zien een paar murenes en een grote
barracuda, er is weinig koraal alleen wat begroeide rotsen. Wel een grote school met wat kleine
vis. Na een paar minuten zijn we al dor onze bodemtijd heen en moeten we opstijgen. De top
van de duikstek ligt op 21 meter waar de stroming behorlijk sterk is. Tegen onze principes in
moeten we ons vasthouden aan een stuk rots om niet weg te waaien. Met een klein half uurtje
gaan we weer naar boven voor onze veiligheidsstop, laverend tussen de kwalen door. Ik ben blij
als de duik ten einde is na 35 minuten, iets wat ik eigenlijk nooit heb gehad. Terug in de boot
besluiten we dan ook geen 2e duik te maken en als we nog een keertje wilen gaan duiken dan
zeker niet bij deze duikschool.

  

Terug aan land spoelen we onze spullen en lopen over het strand naar een groot resort toe met
een mooi zwembad. Eens kijken of we hier de middag kunnen doorbrengen. Na betaling van
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1000 rupees krijgen we een mooi ligbed met parasol, uitzicht op zee en dichtbij het zwembad,
wat wil een mens nog meer.  We nemen een duikje in het prachtige zwembad en gaan daarna
lekker genieten van een vrije middag. Op het terrein van het hotel is ook een duikschool
aanwezig. Helaas is ie dicht maar er wordt ons verteld dat na de lunch de mensen arriveren.
Nadat wij dus gelunched hebben zien we dat er mensen aanwezig zijn en gaan even langs. Een
aardig engels/russisch stel ontvangt ons en vertelt over het duiken. Ze komen professioneel
over en we besluiten de volgende dag een poging te wagen met hun duikschool.

  

De rest van de middag gunnen we onszelf een relaxdag en wanneer we terugkomen bij ons
guesthouse doen we uitgebreid verslag van onze ervaringen aan nicole en teoh, de 2 andere
duikinstructeurs. Ze besluiten morgenochtend met ons mee te gaan duiken, gezellig!

  

'S avonds worden we door de eigenaren van ons guesthouse verwend met rijst en curry, wat
veel te veel was en een heerlijke schaal met vers fruit toe. En zo loopt een mooie dag weer ten
einde..........
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