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11 november 2013, Remco: 

  

De zon schijnt buiten, het weer is alweer heerlijk en wij zijn vroeg uit de veren. Rond 7 uur is
tegenwoordig een normale tijd om op te staan. Niet dat de wekker is gegaan, maar we zijn
gewoon wakker. Vandaag gaan we wel lekker duiken bij IDC duikcentre. Eerst weet de
eigenares ons te verrassen met een pittig ontbijt. Rijst met iets van pittige shit, ben al geen fan
van dat rijst gedoe. Nu gaan ze ook al aan mijn boterhammetje zitten. Tot nu toe hebben we
een westers ontbijtje gekregen, misschien wel saai, maar wel lekker. Nee vandaag begint de
mond bij het opstaan al te branden, rijst en curry staat op tafel, gelukkig wel met een kopje
koffie en niet met een of ander gember drank! Ilja vond het lekker en ik heb maar gegeten wat ik
kon. We willen ook die lieve mensen niet tegen het hoofd stoten om te zeggen dat we liever een
boterham willen met een eitje.

  

We pakken onze spullen en nemen een tuktuk naar de duikschool, ze zijn weer blij ons te zien
en vandaag gaan we dezelfde duik maken als de 1e dag ( Tira Gala ). Het belooft weer een
diepe duik te worden met veel kwallen. De stroming is minder sterk en het zicht is ook niet
slecht. We genieten met volle teugen en de computers beginnen allemaal te piepen, wanneer
we de maximale duik limiet hebben bereikt. Tijd om een verdieping hoger te gaan en langzaam
stijgen we naar 15 meter om een extra stop te doen, ik kan hier op mijn gemak een mooi shot
maken van de kwallen.

  

Voor vandaag is het weer genoeg betreft het duiken en wij gaan lekker genieten van de strand
bedden en de lunch in het hotel naast de duikschool. Het eten was lekker maar erg duur, er
kwam 26% tax bij de prijzen die op de menu kaart staan. Af en toe nemen we een duik in het
zwembad en we gaan ook nog even snorkelen langs de kust. Later in de middag ( en avond )
ga ik door met het maken van mijn filmpje voor de duikschool. Misschien kunnen we er nog wel
een paar pegels uithalen, al geven ze maar een paar duiken gratis. Vanavond gaat ook de hele
BBQ club eten in het hotel, lekker rijst met curry. De hele groep zit aan een tafel en we hebben
een hoop lol, de rijst en curry wordt door ( bijna )  iedereen erg lekker gevonden. Gelukkig is er
een toetje van fruit, hier kon ik de rest van mijn maag vullen om de rest van de avond geen trek
te krijgen.
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