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23 December 2013, Remco: 

  

Het hotel ( Little Garden ) in Kampot is een goed hotel voor de prijs en kwaliteit. Vannacht
hebben we er voor het laatst geslapen, het wordt weer tijd voor een andere stad. Gisteren zijn
we bij een bakker geweest voor een kopje koffie met een gebakje en nu schijnt het ontbijt hier
ook super te zijn. Wat we zeker weten is, dat de koffie er eindelijk zeer goed smaakte, dan
hebben we in ieder geval een lekker bakkie in onze mik. De eigenaar was weer blij om ons te
zien, wat logisch is want het toerisme is hier niet in grote getalen. Je zou toch verwachten dat er
rond deze tijd alles vol zit en het stikt van de toeristen. Waarschijnlijk zitten ze allemaal in
Sihanoukville, waar we vandaag naartoe gaan. Na het idd heerlijke ontbijt, pakken we de
spullen en wachten we op de minivan. De chauffeur is perfect op tijd en de bus is al behoorlijk
vol. Ze weten vaak geen raad met onze grote tassen en zeker niet als de bus al behoorlijk vol
zit met andere reizigers met ook van die grote tassen. En dan hebben de Cambodjanen zelf ook
nog allerlei zakken bij zich gevuld met rijst of andere ingrediënten. Ze proppen en proppen
totdat alles in de bus zit, deze keer met alleen de tassen van de reizigers en geen rijstzakken,
want er zijn geen Cambodjanen in de bus. Iedereen schuift door naar achteren en daardoor
kregen wij ( eindelijk ) een van de beste plekken van de bus. De busrit duurt 2 uur en het belooft
een rustige busrit te worden. Als we aankomen bij het busstation in Sihanoukville staan er weer
tuk tuk chauffeurs te dringen om ons weg te brengen. We hadden gelezen dat we ongeveer 5
dollar mochten betalen voor de rit. De man vroeg ons 5 dollar en wist waar we naartoe
moesten. Ze zeggen altijd dat ze weten waar ze naartoe moeten en kennen altijd het hotel.
Totdat hij stopt bij een hotel, die als naam alles behalve klinkt als Clear water guest house en
de prijs moet hier zeker 100 dollar plus zijn. Hier is het niet en we wijzen op de kaart waar het
moet zijn, ze kunnen ook geen kaart lezen! Het 1e wat hij doet is direct de andere kant op
rijden, gelukkig belt hij nog even op nadat we de man 10 keer hadden gezegd hoe het guest
house heet. Ook deze persoon aan de andere kant van de lijn had geen idee, wij bellen wel
even. We geven hem het telefoon nummer en laten hem zelf even bellen. De eigenares
probeert het hem ook uit te leggen, maar hij snapt het niet. Ilja neemt de telefoon over en krijgt
een dame aan de lijn met een Engels accent. Wij helemaal verbaasd, dat verwacht je niet, je
verwacht een slecht sprekende Cambodjaan.

  

Het blijkt in ieder geval dat we in de buurt zijn, na 5 minuten bereiken we ook het guest house.
We worden opgewacht door Simon en later komt ook Pushpa en Kalita aanlopen, we stellen
ons voor.

  

Blijkt dat Simon en Pushpa ( de eigenaren ) uit Engeland komen en Kalita uit Zuid-Afrika. Het
straalt een en al vriendelijkheid uit, we checken in en nemen een kijkje in en om het guest
house. Het is een mooie grote villa, met mooie balkons die afgewerkt zijn met porseleinen
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pilaren. Binnen zijn er hoge plafonds en een trap, die je vanuit de serie Dalas direct herkent. Er
zijn 10 kamers, wij krijgen de beste kamer, omdat wij hier 10 dagen blijven en ze waren bang
dat we s'morgens wakker zou worden van blaffende honden. Nou zijn we van de laatste
maanden al heel wat gewend, maar geen geluiden is ook wel eens lekker, op de vroege
ochtend. Onze kamer ziet er netjes uit, met alles erop en eraan, een grote kamer een ruime
badkamer en uitzicht over land. Alles in de kamer wordt uitgelegd, Kalita werkt hier niet zo lang
en doet het woord. Wanneer ze iets vergeet wordt ze gecorrigeerd door de bazin. Dit alles bij
elkaar duurt een uur. We gaan daarna aan de wandel, verderop is het strand en wij gaan even
een kijkje nemen. Een 10 tal strandtentjes zijn naast elkaar gestationeerd. Wij kregen het
advies om bij Sina te gaan zitten, want het eten en de strandbedden zijn hier top. Ook is het
een vertrouwde tent, wanneer je je spullen hier achter laat, waakt Sina over je spullen alsof ze
van haar zijn. Na het eten gaan we lekker even languit op de bedden liggen en genieten van de
zon.

  

Na een uurtje gaan we even lekker genieten van de koelte in onze kamer, die avond zijn we de
andere kant opgelopen. Daar is een heel groot hotel met een casino en een pinapparaat, we
moeten nog even pinnen. We hebben ook een restaurant gezien en lopen naar binnen, zal wel
weer duur zijn, dachten we als eerste. De prijs viel wel mee, maar de bediening spreekt slecht
Engels, wel raar voor zo'n duur hotel. Het eten was ook niet echt om naar huis te schrijven,
maar de magen zijn gevuld wij gaan lekker terug naar ons guesthouse.  
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