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Na een heerlijke nachtrust zijn we vroeg uit de veren. In de veronderstelling dat we vanaf 07.30
kunnen ontbijten staan we om 07.45 uur beneden. Er staat echter nog niets klaar en pushpa
verontschuldigd zich dat ze nog het e.e.a. Moet klaar zetten. Dan blijkt dat het ontbijt pas vanaf
08.30 uur wordt geserveerd, hetgeen wij dus verkeerd hadden begrepen. Toch krijgen wij ons
ontbijtje, een heerlijke koffie, toast met jam, een gekookt eitje, een glaasje jus, een schaaltje
cornflakes en yoghurt. Wow, dit is wel 1 van de betere ontbijtjes die we tot nu toe hebben
gehad. We zitten lekker in de tuin onder de parasol en een briesje wind om ons koel te houden.
Wat wil een mens nog meer om zo de dag te beginnen. Pushpa, Simon en Quita doen er alles
aan om het ons naar de zin te maken en we beginnen ons al een beetje thuis te voelen hier.
Zodra we klaar zijn met ons ontbijt belt Pushpa haar vriend om de scooter te brengen. Een
kwartiertje later staat hij voor het hek en maken we een mooie deal. Voor 10 dagen en $ 30
hebben wij een prachtige scooter tot onze beschikking. Dat heb je hier wel nodig want alles is
best wel een eindje uit de buurt en de weg naar het guesthouse is heel donker. We pakken wat
strandspullen in en gaan op pad. We gaan eerst naar het centrum om wat duikscholen te
bezoeken. Een 2-ledig bezoek, we willen graag duiken maar ook kijken of ze mensen nodig
hebben om les te geven. De eerste duikschool is ecodive, we lopen binnen en er zit een dikke
dame achter de balie. Ze vraagt of ze ons kan helpen en we informeren naar het duiken en de
mogelijkheden voor werk. Duiken kan natuurlijk maar hun duikschool heeft genoeg padi
instructeurs en eigenlijk alleen op zoek naar SSI instructeurs. Of we geen belangstelling hebben
vor een crossover? Nou op dit moment even niet dus we gaan verder. De 2e duikschool die we
bezoeken is the diveshop. Een open winkel waar 1 jongedame aanwezig is. Ze kan ons wel wat
over het duiken vertellen, summier maar haar baas komt straks, dus als we straks nog even
terugkomen dan krijgen we meer info. We beloven dat we nog even terugkomen. De 3e
duikschool is scubanation. Hier worden we vriendelijk onthaald door 2 dames. We gaan even
zitten en krijgen uitgebreid info over de duiksteks, deze school komt goed en professioneel over
maar is wel prijzig. Ook geven ze aan dat 1 van hun instructeurs een rugprobleem heeft en dat
ze mogelijk iemand nodig hebben deze week. We beloven onze cv's te sturen. De eigenaar is
een nederlander en ze vraagt of we morgen even komen kennismaken, wat we natuurlijk wel
willen. Dan gaan we nog even terug naar de diveshop waar we de duitse eigenaar ontmoeten.
Hij is voornamelijk geinteresseerd in zichzelf en we besluiten dat we deze duikschool maar links
laten liggen. Later blijkt nog dat hij ook wel wat vervelende dingen heeft uitgehaald, maar daar
zal remco wel over vertellen. We droppen nog even een berg wasgoed bij een klein winkeltje en
gaan dan eindelijk richting het strand. We zitten vlakbij independance bay en gaan daar naar
het strand. Het is een smalle strook strand met een paar hutjes om wat te eten en drinken, maar
verder lekker rustig. We doen nog even wat aan de conditie dor een kilometertje te zwemmen
en besluiten na een uur of 2 weer richting het guesthouse te gaan.  Vanavond gaan we met de
familie op stap. Eerst gaan we spareribs eten bij mcguiness, een ierse pub en dan gaan we
naar een karaoke avond. De spareribs zijn echt overheerlijk en remco zit lekker te smullen.
Quita krijgt een heerlijke kipschnitzel maar eet die niet helemaal op. Remco zit al te loeren......
Dan gaan we naar de karaoke bar..... Niks voor ons maar ach, we zijn een avondje uit! De bar
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zit aan het einde van een reeks kroegen, die allemaal voornamelijk leeg zijn. De karaokebar zit
varassend vol met een mix van buitenlanders ( voornamelijk engelsen) met hun cambodjaanse
vrouwen. We maken kennis met de halve kroeg en gaan lekker zitten. We drinken ons wat
moed in de eerste mensen lopen naar de microfoon. Het is kerstavond dus we beginnen met
kerstliedjes. Er ligt een groot boek met allemaal nummers waarut je een lied kunt zoeken en op
een papiertje kunt schrijven. Dit geef je aan de DJ en die zet vervolgens jouw nummer op. Je
loopt naar de microfoon en gaat met de TV waar de songtekst verschijnt, meezingen. Behalve
Simon, zingt iedereen wel een nummer. Wij moeten ook, wordt gezegd. Nou laat ons maar
dansen. OK , dus op 4 m2 mogen wij een slowfox doen op frank sinatras new york, terwijl quita
zingt. Tot grote hilariteit van iedereen. Er is 1 stel dat echt heel goed kan zingen maar de rest
doet maar wat. Er is 1 Engelsman die zo hard schreeuwt in de microfoon dat er tissues worden
uitgedeeld om in je oren te stoppen en nootjes om naar hem te gooien. Dan ben ik aan de
beurt, samen met puspa en quita doen we een nummer. Gelukkig kunnen zij allebei redelijk
zingen en kan ik dus lekker in de achterhoede meehummen. Remco is stoerder, na een biertje
of 10. Hij zingt een nummer van guns and roses in z'n uppie. Zo allebei ontmaagd vanavond in
het karaoke! Dat werd ook letterlijk zo gezegd.... Zelfs de enige japanner in de kroeg pakte de
microfoon en spontaan begon de hele kroeg met hem mee te zingen. Dan is het 00.00 uur en
kerst is begonnen. Iedereen wenst iedereen een fijne kerst en het is alsof je met elkaar 1 grote
familie bent. Zo maak je in 1 avond een heleboel vrienden dus! 
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