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Het is 2e kerstdag en het 28 graden buiten, wat trek je dan aan? Precies, bikini, zwembroek,
korte broek en t-shirt. En wat ga je dan doen. Precies, duiken! Wat is niet beter om te doen dan
dat. We hebben besloten om met scubanation te gaan duiken omdat we daar misschien de
grootste kans op werk hebben. Een duikdag begint al vroeg dus om 08.00 moeten we bij de
duikschool verzamelen. We worden voorgesteld aan Fabrice, de duikleider van vandaag en
Emile, een nederlandse man die met z'n divemasteropleiding is begonnen en vandaag met ons
mee zal duiken. Emile is een norse man en komt een beetje chagrijnig op ons over. Ach laten
we die eerste indruk vergeten en kijken wat de dag ons brengt. We doen ons best om gezellig
een praatje te maken maar Emile is niet echt ons type. Gelukkig gaan er nog veel meer mensen
mee met deze duiktrip dus we gaan ons vast wel vermaken. Er blijkt een nederlandse familie
aan boord te zijn die in Phnom Pehn woont en hier op vakantie is. Remco is blij om weer even
nederlands te kunnen praten en bovendien zijn het aardige mensen. We ontbijten aan boord,
hetgeen een stuk minder is dan ons gebruikelijke ontbijt maar ach wat zou het! De rit naar de
duikstek duurt een uur of 2, de zon schijnt, er zijn ligbedden en goed gezelschap dus we
vermaken ons prima. Emile laten we een beetje links liggen, hetgeen erg makkelijk is omdat hij
bezig is om wat te prutsen met zijn equipment. Dan komen we aan bij het eiland koh Rong,
waar we gaan duiken. De duikstek heeft two tons of iets dergelijks en is een redelijk ondiepe
stek. We worden gebriefed en kunnen daarna met z'n drieen te water. Onder water is Emile een
prima duikpartner. We houden elkaar allemaal in de gaten en hebben een heerlijk relaxte duik.
Op zich niets speciaals, zicht van een meter of 10 en een minimaal onderwaterleven. Een
blauwgevlekte rog is het enige echt bijzondere wat we zien. 

  

 Na de eerste duik wordt er lunch op de boot geserveerd en hebben we een uurtje om op te
warmen. Het water was best koud, een graadje of 27 en we zijn niet meer gewend om in een
shortie te duiken. Maar iedereen had het koud dus het zonnetje was meer dan welkom. We
raken aan de praat met een Duitse moeder en dochter die in Singapore wonen en daar
lesgeven en een australische dame. Het is een gezellig theeuurtje. Dan maken we ons klaar
voor duik 2. Zelfde groepsindeling dus wij duiken met emile. Duik 2 heeft slechter zicht dan duik
1 en biedt weinig interessants onder water, op een klein slakje wat we nog nooit hebben gezien
na. Het is wel lekker om gewoon weer onder water te zijn. Na 60 minuten moeten we stoppen
en het duurt even voordat de boot ons in de gaten heeft, ondanks de enorme oppervlakteboei
van Emile. Rillend staan we aan boord en we kleden ons snel om om weer warm te worden. De
2 uur durende terugtocht vermaken we ons met praatjes met iedereen aan boord. Die avond
hebben we geen zin om veel te ondernemen en we halen spareribs voor de hele familie en eten
dat gezamenlijk hier op, daarna kijken we met elkaar een film, waarbij iedereen zowat
halverwege in slaap valt op de bank.....

  

 1 / 2



Kerst in de tropen!

Geschreven door Remco & Ilja
donderdag 02 januari 2014 03:57 - 

  

 2 / 2


