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31 December 2013, Remco:

Oudjaarsdag, heerlijke oliebollen, appelflappen en krentenbollen wat we allemaal moeten
missen. Maar dat is niet het ergst, familie en vrienden missen is altijd het ergst als je weg bent.
Wij kiezen er zelf voor en we hebben altijd nog onze surrogaat vrienden hier. Vandaag hebben
we grootste plannen om oud en nieuw te vieren. We beginnen ook met een heerlijk ontbijtje,
daarna naar het strand. Sinds de feestdagen is het een stuk drukker geworden, veel lokale
mensen vanuit Phnompenh komen richting het strand. Het is wel gezellig druk, op het strand.
Als je naar de andere stranden gaat is het er druk en vol met toeristen, het is er wel moderner.
Wij komen nou eenmaal hier heel graag, het is dichtbij, de mensen zijn vriendelijk en normaal is
het hier lekker rustig. Nu is het druk, maar gezellig, we zwemmen onze vaste km weer en doen
verder niets. Het is een warme dag, in de loop van de middag laten we ons even afkoelen door
Airco en rusten wat uit ( dit zijn zware dagen ). Vanavond is het feest, wij gaan met 10 man van
het guesthouse feest vieren op een party boot. Het is een grote boot, die helemaal versierd is
met lichtjes. De boot heeft 3 verdiepingen, wij gaan naar het dek, want daar gaat het gebeuren,
zowel de muziek als het vuurwerk. Het is al aardig druk op de boot, terwijl er op het dek nog
niemand is, we zoeken een plek en laten ons zakken op de matrassen die op de grond liggen.
De bar is 1 verdieping lager, met een nummer kan je bestellen en aan het einde van de avond
afrekenen. De boot begint te varen en de muziek wordt aangezet, beneden. Er is geen muziek
op het dek, wel een mooie grote mengtafel. Phushpa gaat naar beneden en regelt een laptop
met muziek, nu kan het feest echt beginnen. Naarmate de avond vordert, komt iedereen op het
dek, er wordt gedanst en gelachen. Volgens de eigenaar is er eten in overvloed, als ik na het 1e
bord met eten nog een bord wil halen is er alleen nog maar chilliconcarne en baguette.
Gelukkig had ik de 1e ronde wat extra worst opgeschept, naast de hele vis die iedereen kreeg,
een hele baguette en een paar scheppen chiliconcarne. Voor 30 dollar kan je wel verwachten
dat er eten in overvloed is.

Zoals overal, wordt iedereen een beetje zenuwachtig voor de klok van 12. Met nog een half uur
te gaan, is iedereen al veel vuurwerk aan het afsteken aan de kust. Het is een waar licht festijn
en wij hebben nog nooit zoiets gezien. Naarmate de klok van 12 uur gaat naderen wordt er
steeds meer vuurwerk afgestoken. Over het algemeen is het siervuurwerk, die stokken die je
gewoon in je handen kan houden, waar van die mooie gekleurde ballen uitkomen. Omdat er
duizenden mensen op het strand zijn en er altijd wel mensen die wat afsteken, lijkt het al twaalf
uur. Het wordt steeds meer en meer, het strand is nu helemaal verlicht, nu zien we pas hoe
druk het is op het strand. Zijn wij even blij dat we op de boot zijn, het af tellen is begonnen 10,
9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 2014 is begonnen. ledereen een gelukkig nieuwjaar en de allerbeste
wensen. Het vuurwerk breekt los, wat een spektakel, wat een lichtshow, dit is het mooiste wat
we ooit hebben gezien. We genieten nog wat na en drinken nog wat, de weg naar huis gaat ook
nog wel een paar uur duren, dus we laten ons droppen aan land. Met een zodiak varen we naar
het strand, al die mensen, wat een massa. We mengen ons in de massa mensen en lopen naar
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een café aan het eind van het strand. We bestellen een drankje en wachten op de vaste tuk tuk
chauffeur van Simon en Phuspa. Na een uur komt hij aan en wij kunnen de drukte achter ons
laten. Als we aankomen in ons guesthouse gaan we allemaal gelijk naar bed, want iedereen is
moe van deze gezellige onvergetelijke avond.
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